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ile haftalık olağan gör kaya Köşkünden ayrılır-Önce AP'li gazetede bir haber: Rew ie ti 


rüşmesini yapan Başbakan Bülent Ecevit Çan- 

"Batman'da önemli bir kamu görevlisi, kay- "Bölgemizi bölmek ismakamın ve halkın önünde dövüldü, aracı tah- l teyen bazı dış güçler var- 


5 aua i hepsine memur imtihanırip edildi... e dır. Bunlar birbirleriyle nı kazandıracam ve me- tasari Öğreniyoruz ki dövülen Jandarma Komuta- karşıt güçlerdir. Birbirle- muriyete alacam: nı Binbaşı'dır. Saldırganlar ise Apocu denen rine karşı oldukları hal- Bundan hiç endişeniz (Devamı sa.7 , sü 6'da) de aynı şekilde bölgemizi olmasın, her zaman emir- 
-amm am a n bölmek için uğraşırlar. lerinizi bekler, saygıları- nin masa arin ek f 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İSTANBUL(ÖZEL) 
İstanbul (o Barosunun 
101. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde bir konuşma ya- 


$ U sıra ülkemizde müthiş bir yarış var, Enver Hoca'dan mühürü alma yarışı. Sekiz tekke çekişiyor. Aralarındaki biricik ölçü, 


yapacağı yardımı ildir” 
a ra pr ; : r S pan gazeteci ve yazar ZAR NUL MY ŞİLİ e ozine emek: 500 mi enerji ir | OPEC gene suçlu sandalyesinde Butto'nun Halk Parti- Mimarlar Odası Kongresinde Uğur Mumcu "141, 142' Enver Hoca mühürü kime verirse, Türkiye'deki milyon İSTANBUL (ÖZEL) sinin 40 günlük yas ilan nin kaldırılması yolin Süleyman o olacak. İstanbul Üniversitesi İşletme Fa- Enerji Bakanı Deniz Baykal' etmesininardından, Butto Di T daki yasa tasarısı C. 
Kendine "Türkiye Devrimci Komünist Par- dolara çıkarıyor kültesi em rek ye n dün eğ en yi nun asılmasını protesto a- vani eoman ekme m isi ütü" a 5 25. kurulu: ih kutlama faaliyetleri Olumu fetro reten e- acıyla düzenlenen gös- ekli : | Qa İnşa Örgütü" (TDKP İÖ) adını fanmi gan ANKARA (Or rçevesi da E AS konferansta ler Topluluğu (OPEC) ile ilgili o- TEANTA r. A PH ee 40. ewe Uğur Mumcu şöyle 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ve isminden baş er yanı komünizmin ERİL ündüğü 300 mil. konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar lan bölümdü. Baykal, konuşma- halka ateş açtığı olay- U un e e e igi konuştu: o olan örgüt, tabanındaki dağılmayı önleyebilmek yon ani yardımı ya- Bakanı Deniz Baykal, Türkiye'de sında OPEC ülkelerinin petrole larda ölenlerin sayısının “Ben 141-142'nin için irade-i şahanenin yakında açıklanacağını rım milyar dolara çıkar- dünya enerji kullanımı ortalamasının yaptığı zamları Türkiye'nin 1974 yüksek olduğu yaralı sa- ada kaz ndı Meclis'te kalkacağı görüyayıyor. Her gün kulaklar Tiran radyosuna da- maya mi altında bir enerji kullanımı olduğunu den bai içine girdigi, yn yısının ise 92'ye çıktığı y a gide çek yemi ni ğ ü i iri ' söyledi. esas etkeni olarak tespit etti. bildirildi. Sind eyaleti- 41, ve ün kak YANIYO ‚Haber bültenlerinden birinde ri Enerjinin ikame edilemez bir ikti- Aslında “bu tespit yeni değil- nin pek çok kentinde ya- e el RL dırılması yolundaki yasa TDKP—İÖ"'nün adı geçse de, bu heyecanlı O e TAP sadi mal olmasının enerji sorununun dir. Ama bugünlerde yinelenme- pılan gösterilerden sonra Yazısı 5. sayfada tasarısı, uzun bir süreden 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Ben feodal kalıntıların en belirgin olduğu, yani "dar kafa" anlayışının çoğunlukla yıkılmadığı bir çevrede yaşıyorum. Geç de olsa yöremizde bir kıpırdanma, bir uyanma var. Halkımızın yıllardır istismar edilerek sömürülmesi, burjuvazi ve toprak ağalarının halkımız üzerindeki baskısı, faşist ideolojinin zorbalığı gibi çağ dışı yöntemler, bizleri "gerçeğe" devrimciliğe yö- 


neltti. 


Bugün Türkiye gerçeğine bakarsak; Türkiye'nin gerçek bağımsızlığını isteyenlerin büyük bir sorumlu-Ancak teori pratik- te uygulanmaya konduğu zaman gerçeklik kazanır. Çekimserlik, nemelazımcılık, verilen uğraşların sömürücülüğünü yapmaktır. Bu yüzdendir ki, gerçek bağımsızlığımızı kazanmak için, bağımsızlıkçı objektifiyle, bağımlılığımızı sürdürenlere karşı mücadele vermek bizim en bü- 


luğu vardır. 


` yük görevimizdir. 


Kitlesel olmayan bir mücadelenin onayı bence imkansızdır. Böyle mücadele şimdiye değin, birleşmemiş Sol'un bölünmesine hizmet etmiştir. Sol'un sol'a karşı saldırılarla yitirdiği zamanı kazanmak için süratle birleşmek gereklidir. Kardeşi kardeşe vurduranlara, mezhep ayrılıklarından yararlanarak kışkırtıcılık yapanlara, anarşiyi körükleyenlere, teslimiyetçilere kısacası "bölyönet” siyasetiyle gücümüzü bölenlere karşı birleşmemiz bir zorunlu- 


luk haline gelmiştir. 


Sözde her fraksiyonun doğru bir çizgide olduğu, fakat birbirlerine “devrimci terör" adıyla hunharca saldıran bir sol'a sahibiz. Fikir alışverişini dar tutmak, provokasyonlara gelerek "susturmak" yada “sindirmek" ideolojisine güvenmeyen ve 


meclisi 


Güdül'den Musa Tuncer: 


Solcunun sorumluluğu 


vardır 


layıştır. 


sini 


gerçek dışı varsayımlarla, kendi tabanını kaybetmeme uğraşı veren kafa, gerici akımlara mahsus bir an- 


26 Şubattan itibaren Aydınlık 
gazetesinin "Bilinmeyen Sol" diziyayınlayacağını yazmasından sonrâ bazı çevreler "ciddi" olarak rahatsız olmaya başladı. Sol çizgide olan Aydınlık gazetesinin bu yayınından, daha çok sol adında- 


ki çevrelerin tepki göstermesi ve a- 


lar. 


tedir. 


yelim. 


sılsız suçlamaları gerçekten ilginçtir. Basit bir kıyaslama yaparsak bu çevrelerin rahatsızlığı, kendileri aleyhinde bizlerde doğal olarak 'bir şüphe yaratmakta. Öyle ki bunlar kendi yollarının gerçekliğine ve fikirlerinin doğruluğuna güvenmiş olsalar, bu diziden rahatsız olmaz- 


Bizler şuna kanaat getirmeliyiz ki, gerçek tektir. Aynı şeyin iki gerçeği olamaz. Kitlesel mücadele- yi hedef almış olan bizlerin halkla birleşmesi, kaynaşması gerekmek-Yoksa devrimi gençlik yapacak değil. Uğraşılarımız halkın yararına ise "birleşme" çağrısından niye rahatsız oluyoruz? 
Rahatsız olmamalıyız. Çünkü sol adına yapılan öyle şeyler var ki, halkın çıkarıyla bağdaşmamakiadır. 
Tüm Türkiye halkının tam bağımsızlığına ve çıkarına olan mücadelemizin sorumluluğunu istismar etme- 


bir avuç 


Bu yüzdendir ki, Aydınlık gaze- 


lerim. 


HALKIN SESİ 


CEYHAN ADANA 


tesinin "Bilinmeyen Sol" ve ardından "Sol Nasıl Birleşecek"' yayınları sol'un birliği için bir fırsattır. Devrimci ilkelerle bağdaşmayan saldırı ve küfür yerine tüm devrimcilerin candan tartışmaya katılmalarını di- 


TÜCCARLAR KÖYLÜNÜN 
SÜTÜNÜ YOK PAHASINA KAPATIYOR 


Ceyhan'ın Sarıbahçe, Yeşilbahçe, Akdam, Sarıöküzlü, Kırmıt köylüleri- nin ürettiği sütler aracılar tarafından yok pahasına kapatılıyor. 


Bu konuda 12 nüfuslu bir aile sorunlarını şöyle anlatıyor: 


"Elimizde 30 dönüm tarlamız var. Bu kadarcık toprakla geçinmek mümkün mü? Bu sıkıntı içinde dört ineğimizden ikisi süt veriyor. Onlar da bakımsızlıktan ancak ikisi süt veriyorlar. Aldığımız pa- 


rayı yeme veriyoruz. Küspenin kilosu 5 lira, kepegin kilosu 4,5 lira oldu ama saf sütü 6 liradan alıyorlar. Bununla» „êçinemiyoruz. Devlet öize toprak vermelidir. 


Aynı köyden Şehriban Keser: 


"Tarlamız yok. Geçinmek için ağaların yanında çalışıyoruz. Günlük yevmiyemiz ağanın vicdanına kalmış. Üç ineği- 


miz var. 
Bunlardan 5 kilo 


süt alıyorum. Aldığım pa- 


DUYURU 
ŞEFİK HÜSNÜ'YÜ 
ANIYORUZ 


7 Nisan 1979 günü Türkiye İşçi Sınıfının 
önderi ŞEFİK HÜSNÜ'nün ölümünün yirminci yıldönümüdür. 
Bu münasebetle üç yerde anma toplantıları düzenlenmiştir. Bütün İstanbul halkı davetlidir. 
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ra yeme gidiyor. Çoğu zaman yem de bulamıyoruz. Köyde sütlerimizi değerlendirecek bir kooperatif kurulursa çok iyi olur." 


Küçük üreticiler sütlerini ilçeye götürüp değer lendirmek imkanından yoksun. Köylü ürünleri- nin iyi değerlendirilmesini, yem fiyatlarının denetlenmesini istiyorlar. 


Pir Okuyucu 


ANKARA 


DEVRİMCİ YOL VE "iç SAVAŞ” (1) 


İKİ SÜPER DEVLET ARASINDAKİ HEGEMONYA ÇATIŞMASI 


EVRİMCİ Yol dergisinin 23 ve 24. sayılarında yayınlanan "Burjuva Liberalleri ve İç Savaş” başlıklı yazıda, Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne ve Doğu Perinçek arkadaşın Aydınlık gazetesinde iç savaş üzerine yazdığı başyazılara şöyle saldırıyor: 

"Doğu Perinçek ise, «Olayların kökünde iki süper devletin hegemonya mücadelesinin yattığını ileri sürmektedir ...toplumumuzun bütün kesimlerini saran ...bu derece yaygın mücadeleler ülkemizdeki sınıflar mücadelesinden bağımsız olarak sadece bir takım gizli ajanların düzenlediği bir oyun olarak gösterilebilir mi? PDA'cı yazar TİP'in kırk yıllık 'provokasyon teorisini" iki süper devlet safsatalarıyla o süsleyerek yeniden yutturmaya Çalışıyor." (Devrimci Yol, savı 24, 5.8) 

Devrimci Yol, ülkemizdeki "yaygın mücadelelerin", "sınıflar mücadelesinden bağımsız olarak" eie alınamayacağını söylerken haklıdır. Gerçekten de, ülkemizde kışkırtılan iç savaş,dünyadaki ve ülkemizdeki sınıf mücadelelerinden ayrı ele alınamaz. Ama, bunu söylemek başka, yapmak başka bir şeydir. Devrimci Yol, ülkemizdeki sırıf mücadelesini dünyadaki mücadelelerden ayrı clarak ele aldığı için, iç savaş konusunda da hatalı 


bir siyaset izlemektedir. 


ISTANBUL 


“SAFSATA”MI? 


İlkay Demir 


İlk önce, iki emperyalist süper devlet arasındaki hegemonya mücadelesi bir safsata mıdır, yoksa günümüzün en önemli gerçeği mi, bunu inceleyelim. 

Geçmişte 
“büyük devletler” 
arasındaki hegemonya mücadelesi 


Yirminci yüzyıla girilirken dünya hegemonyası peşinde koşan üç büyük devlet vardı. "Üzerinde güneş batmayan imparatorluk" diye adlandırılan, sömürgeciliğin başını çeken İngiltere; dünyanın tefecisi Fransa; 
ve bir uluslar hapishanesi olan Rusya. Yüzyılın başında bunlara, Filipinler'e müdahale eden ve Küba'da İspanyol sömürgecilerine karşı “özgürlük savaşının destekçisi" pozuna biirünen Amerika Birleşik Devletleri katıldı. 

"Büyük devlet"'ten kastedilen, elbette yalnızca nicel olarak büyük ve 


-» 


3lbin lira ödemezsem evim yıkılacakmış 


Ben Kağıthane Gültepe Mahallesinde Gürhan 


Sokak No: 39'daki gecekondumda yirmi senedir oturuyorum. Geçenlerde memurlar gelerek hazineye ait toprağı yirmi yıldır işgal ettiğim gerekçesiyle 31.000 lira ödemek zorunda bırakıyorlar. Aksi takdirde evimin yıkılacağı, haciz edileceği söyleniyor. İki oğlum var, ikisi de işçi. 


Değil bana, kendilerine bile bakamıyorlar. Bu parayı ben nasıl odeyeyim” 


Zöhre Baylan 


Kontak kapama hareketinin ardından 


Şoförler halk kesiminin insanıdır. Şoförlük çeşitli nedenlerden dolayı okuyamamış veya başka meslek edinememiş insanların mesleği ve ekmek kapısıdır. Bir sürü didinme, geceli gündüzlü çalışmalardan sonra bazıları araç sahibi olmuştur. Araç sahibi olmalarına, geceli gündüzlü çalışmalarına rağmen hâlâ insanca bir yaşam süremezler. Yüzde doksanı gecekonduda oturur. Araçları astronomik bedeller ödeyerek, uzun süreli ve büyük taksit payları ile almak zorundalar. Kazançları ellerinde kalmazkomisyoncu ve parçacı vurguncular (o tarafından adeta gaspedilir. 


Hele araç sahibi olmayıp da, başkasının ardcın- da çalışanların durumu daha da acıdır. İş sürekliliği, iş güvenliği yoktur. 
Hiç bir sosyal güvencesi, gelecek garantisi yoktur. 
Anla.Lıklarımızın dışında birkaç dolmuş ağası olabilir. Bunların oranı yüzde 2-33'ü ancak bulur. 


Kısacası araç sahibi ol- 


sun, olmasın bütün şoför 


ler yoksul halk kesiminin insanıdır. Ekonomik ve 


siyasal gelecekleri, işçinin köylünün, bütün yoksul kesimin demokratik mücadelesinin başarısına bağlıdır. Kendilerinin kitlesel demokratik mücadeleleri de, halkın mücadelesinin bir parçası ve tamamlayıcı gücüdür. 


Şimdi gelelim kontak kapatma ` hareketine. 
Böyle bir hareket, sabote edilmediği. başka gerici mihrakların siyasal güdümüne girmediği, kendi kitlesinin sınıfsal ve ekonomik çelişkilerinden hareketle, doğru biçimde konduğu takdirde, pasif direnişli ekonomik kitle mücadelesidir. Yoksul kesiminin demokratik mücaddesinin bir parçasıdır. 
Bir hareket hangi kesimin olursa olsun :amacı çok iyi saptanmalı, o kitlenin ekonomik ve siyasal bilincine sahip önderler tarafından, doğru biçimde organize edilmeli ve kamuoyuna yansıtılmalıdır. 
Ancak bu şartlarda, haklı zeminde başarıya ulaşabilir. 


Kontak kapatmanın gelişimi nasıl oldu? Süper güçlere karşı izlenen tutarsız ve istikrarsız dış 


politika neticesinde, ülke 


ekonomisi felce uğramıştır. Bu zamları ve hayat pahalılığını getirmiştir. En önemlisi de akaryakıt zammıdır. Bu zammın direkt etkilediği kesimin başında ticari araç sahipleri yani şoförler gelmektedir. Diğer sermaye kesimi bu zamdan fazla etkilenmemiştir. Olduğu gibi ürettikleri maliara yansıtarak halka yüklemişlerdir. İşte tam bu sırada şoförler bir çıkış, seslerini duyurma çabası içine girmişlerdi ki, bzuk bir ses halkın kulaklarını rahatsız edici biçimde “Allende-Şili” benzetmesini bağırmıştır. 
Bu sese birkaç borazancı da katılmıştır. Bunu firsat bilen hükümet de veryansın etmiştir. Hareketin gerçek sebepleri göz ardı edilerek, her tarafça istismar edilmiştir. Gerçek dertler geride kalmış, doğru biçimde halka intikal ettirilmemiştir. Hareket adeta sabote edilmiştir. Bunun değerlendirilmesini haklı nedenden kaynaklanan hareketleri fiyasko ile neticelenen şoförlere bırakmalıyız ve şimdiden sonraki haklı mücadelelerinde başanlar dilemeliyiz. 


İmdat Balkoca 


güçlü devlet değildi. 19. 
yüzyılda, bu anlamda bir büyük devlet olan ABD" 
nin bir düzenli ordusu ve donanması bile yok- 


tu. Filipinler ve Küba müdahaleleri yle ABD başka ulusları boyun- 


duruk altına almaya çalışan bir emperyalist "büyük devlet" olarak belirdi. Bir süre sonra, Almanya da bir "büyük devlet" olarak sesini duyurdu ve hegemonya mücadelesine katıldı. Dünya, bu "büyük devletlerin" hegemonya mücadelesinin yol açtığı bir büyük savaşla karşı karşıya kal- 


dı: Birinci emperyalist yeniden paylaşım savaşı. 
"Büyük devletlerin" 


siyasetleri, başka ulusları boyunduruk altına alma. etki alanı kurma ve başka ulusları ve ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle savaşma siyasetiy- di. 

Buna karşılık bu ülkelerdeki işçi sınıfı ve ezilen uluslar sosyalist devrim ve milli kurtuluş savaşı siyasetiyle emperyalist "büyük devlet"'lerin hegemonya omücadelelerine gereken cevabı ver; diler. Aç gözlü Rus Çarlığı böyle yıkıldı. Türkiye'de milli kurtuluş. savaşı böyle başarıya ulaştı, 


Sosyalist 
Rusya'nın siyaseti hegemonyacılığa 

karşı mücadele 


Ekim ( Devriminden sonra sosyalist bir ülke olan Sovyetler Birliği "büyük devlet" siyasetine son verdi ve anti-emperyalist saflara geçti.'Lenin, sosyalist Sovyetler Birliği'nin izlediği siyaseti şöyle açıklıyordu: 

" „İktisadi temel üzerinde yükselmekle birlikte, sosyalizm sadece iktisata indirgenemez. Milli baskının ortadan kalkması için bir itemel-sosyalist üretim- gereklidir, ama bu temelin aynı zamanda demokratik sekilde örgütlenmiş devleti, demokratik ordusu vb. olmalıdır. 
pitalizmi sosyalizme nüştürerek proletarya milli baskıyı ortadan kal- 
„dırma olanağını yaratır: 
bu olanağın gerçeğe dönüsmesi ise, "ancak" 


yeni çıktı 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Hamam Sok. No. 4 Cağaloğlu 


“uncak'"! devlet sınırlarının nüfusun "is tekleri" doğrultusunda 


tespit edilmesi dahil tam ayrılma özgürlüğü dahil, bütün alanlarda tam de mokrasinin kurulmasıyla olur. Ve karşılığında bu, en ufak milli çalışmanın ve en ufak milli güvensizliğin bile fiilen ortadan kaldırılmasının, devlet ortadan kalktığında tamamlanacak olan ulusların o birbirine yaklaşması ve kaynaşması sürecinin hızlanmasının temeli olacaktır... Marksist teori budur." (Lenin, 
"Kendi Kaderini Tayin 
Hakkı Tartışmasının Özeti"') 

İşte sosyalist Sovyetler Birliği bu Marksist siyaseti uyguladığı için asla etki alanları peşinde koşmadı, "büyük devlet" siyaseti izlemedi; ezilen ülkelerin boyunduruk altına alınması için değil, bu boyunduruğa karşı mücadele etti. Bir başka deyişle sosyalist Sovyetler Birliği emperyalist "büyük devletlerin" tam zıddı bir siyaset izledi. 

Buna karşılık emperyalist "büyük devletlerin" hegemonya (o mücadelesi şiddetlenerek sürdü ve İkinci Dünya Savaşına yol açtı. Dünya hegemoryası peşindeki Hi” 
ler Almanyası ile İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu faşist kamp Avrupa nın bütününü, Asya ve Afrika'nın büyük bir kısmını işgaletti. Faşizm, başka şeyler yanında, dünya hakimiyeti için mücadele demekti. Her gün "faşizm"'den başka söz etmemelerine karşın, "büyük devlet"lerin hegemonya (o mücadelesine "safsata" diyenlerin anlamadıkları noktalardan biri de budur. 


İkinci Dünya Savaşın- dan sonra Amerikan emperyalizmi dünya hakimiyeti kurmak için çalıştı.. "Demokrasi havarisi maskesi taktı. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin müttefiki pozuna girdi ve dünya çapında hegemonya kurma çabasında önemli ölçüde başarılı oldu. ABD emperyalist o burjuvazisinin hegemonyacı siyasetin- den sözedilmesine dünya halkları hiç de "safsata" demediler; tam tersine bu siyasete Amerikan karşı 


emperyalizmine 


; AYDINLIK ` 


nedir? Nasıl örgütlendi? 


12 Mart döneminde ve 


günümüzdeki faaliyetlerini, resmi belgelere ve yaşanan 


olaylara dayanılarak hazırlanar. bu kitapta bulacaksınız. 


Genel Dağıtım: TORDA sta u 


mücadele siyasetiyle cevap verdiier. Bu hegemonyacı süper devlete büyük darbeler indirdiler. 

Bugün dünya siyaset sabnesinde dünya hegemonyası peşinde koşan ve Stratejik saldırı aşamasında olduğunu ilan eden bir başka süper devlet var: Sovyetler Birliği. 


Günümüz 
Rusyasının siyaseti: 
Hegemonyacılık 

Devrimci Yol'a "süper devletler arasındaki hegemonya mücadelesi 


safsatadır"' dedirtecek kadar Marksizmin alfabesini unutturan şaşkınlık bu süper devletin taktığı sosyalist maskeden kaynaklanıyor. Oysa attığı her adımla emperyalist bir süper devlet olduğunu gösteren Sovyetler Birliği'nin gerçek yüzünü görmek için sadece yaptıklarına bakmak bile yeter. Emperyalizmin sadece doğrudan karşı-devrimci yüzüyle halkların karşısına çıkacağını düşünenler yüzyılımız tarihinden hiç bir şey öğrenememişler demektir. 
Emperyalizm kimi zaman Hindiçini'ndeki 
ABD gibi karşı-devrimci yüzüyle ortaya çıkar. Kimi zaman da yüzyılın başında Küba'da "İspanyol sömürgecilerine karşı bagımsızlıktan yana" ABD gibi; 1914'te Sırbistan devrimi uğruna savaşan İngiltere, Rusya, Fransa gibi; 1950'lerde "'hürriyet havarisi" ABD gibi; bugün de Sovyetler Birliği gibi, halkların dostu kılığına bürünür. 
Emperyalistlerarası hegemonya mücadelesine "safsata" diyenler, emperyalizmi sadece karşı- devrimci yüzüyle görebilenler, emperyalizmin elinde oyuncak olurlar. 
Son yıllarda Türkiye'de, sosyal-emperyalizmi "sosyalizm", emperyalist hegemonyacılığı "proleter enternasyonalizmi"' diye yutturmaya çalışan revizyonist sah- 


tekarlar öylesine cüretlendiler ki, hegemonyacılığa karşı çıkılmasını "milliyetçilik" ola- 


rak karalayıp lamak istiyorlar. 
"Modern revizyonizm' 
sözünü sık sık tekrarladığı halde, bunun sınıfsal anlamının üzerini örten, revizyonizmle arasına kesin bir sınır çekmeyen, revizyonizmi şiddete karşı çıkmakla karıştıran ve Marksizmi şid- 
«idetle  özdeşleştiren Devrimci Yol, "milliyetçilik" suçlaması karşısında gerileyerek, Sovyetler Birliği'nin hegemonyacı siyasetinin adını koymaktan kaçmak için ne diyeceğini şaşırıyor. 
Ülkemizdeki yaygın çatışmaların, dünya çapındaki mücadelelerden bağımsız olarak ele alınamayacağını söylerken hesaba katmanız gereken somut gerçek, "safsata" 
diye o nitelendirdiğiniz, ABD ve Rusya arasındaki hegemonya mücadelesinden başka bir şey değildir. Bu çatışmanın Türkiye'yi etkilemediğini söylemek ve Türkiye'de bütün bunlardan bağımsız bir iç savaşın cereyn ettiğini iddia etmek: 
şte safsata diye buna denir. 


yasak- 


YARIN: 
“İç savaşınıza” hangi 


sınıfın siyaseti kumanda ediyor ? 


Oflu İsmail'i tanır mısınız? 

O da kim mi? 

Nasıl tanımazsınız efendim nasıl tanımazsınız? 

İstanbul'un haracını yiyen adamı nasıl tanımazsınız? 

"Gazino Cinayeti" dersek yine de hatırlamaz mısınız? 

O halde biz hatırlatmaya çalışalım. 

31 Mart akşamı 11 silahlı adamıyla birlikte 
İstanbul gazinolarından birine giriyor Oflu... 

Ve Oflu İsniail gazinodan çıktığında arkasında iki ölü ve bir kan gölü bırakıyor! 

Anımsadınız mı şimdi? 

İşte bu Oflu, Başbuğun has adamlarındandır. 

Hatta Hacı Başbuğun geçen 27 Ağustos'ta İstanbul'da verdiği iftar yemeğine çağırdığı seçkin konuklarındandır. 

Dahası var. 

Zat-ı alileri aynı zamanda Mafia'nın da elebaşılarındandır. 

Adının karışmadığı gayrimeşru olay kalmamıştır ama bunlardan silah kaçakçılığı sabıka dosyasında özel bir yer tutmaktadır. 

Lafın kısası sanayide Vehbi Koç neyse, gayrimeşru işlerde de Oflu odur. 

Sabıka dosyası tıka-basa dolu Oflu İsmail, nasil oluyor da meşru olduğunu iddia eden bir siyasi partinin iftar yemeğinde baş köşeye oturtulmaktadır? R 

Bütün bunlar bir tesadüf müdür acaba? 

Bir sigara yakın ve düşünün. f 

Aradaki ilişkilerde bir gariplik hissetmiyor musunuz sahi? 

Biri, adı kanlı olaylara karışan bir partinin başı... 

Bir diğeri namlı bir silah kaçakçısı ve Mafia’ nın elebaşısı... 

Saf-saf sorup duruyoruz bizde: 

“Tüyü bitmedik Tüysüzler (!) bu silahları nereden buluyor?" diye. 

Nereden buldukları belli değil mi? 


Ne biçim milliyetçi parti ki bu, bir kolu uluslararası kumpanyaların Türkiye temsilcilerinin elinde? 

Ne biçim milliyetçi parti ki bu, bir diğer kolu uluslararası Mafia'nın elinde? 

Ne biçim milliyetçi parti ki bu, bir senatörü esrar kaçakçılığından Fransa cezaevlerinde? 

Hep bunlar basit birer tesadüf müdür sizce? 

Bizce değildir. 

Değildir çünkü bir yemek düşünün ki, işbirlikçi işadamları, Mete Haslar, Mafia'nm ülkemizdeki elebaşıları, Oflu İsmailler, silah kaçakçıları, esrar kaçakçıları ve Hacı Başbuğ aynı masanın çevresinde! 

Ne yiyorlar ki? 

O iştahla içtikleri domates çorbası mı, yoksa halkımızın al kanı mı? 

Söyleyin hangisi? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Atom bombásının sırlarını Sovyetler Birliği'ne sattıkları iftirasıyla düzmece bir mahkemede yargılanıp idam edilen Amerikalı devrimci aile. 2) Fakirin ek- 


ü 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


meği - Herkese, genel. 3) 


İran petrolünü millileştiren, 1948-53 döneminin ilerici başbakanı - Albayın kısa yazılışı. 4) Rütbesiz asker - Tersi bağlama sazında bir tel - Bir cins portakal, 5) Tersi kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya düzyazı - Kuru soğuk Tersi mecazi olarak 'temiz' anlamında kullanılan bir sözcük. 6) Tersi Kımya'dalityum'un simgesi - Son, en sonunda. 7) pir hayvan - Hıristiyan büyüklerinin adları başına yazılan kısaltma - İtalya 'nın başkenti, 8) Bilgiçlik taslayan - Tersi ucuna olta takılan yapay iplik. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Osmanlılarda Avrupa yakası topraklarına verilen ad. 2) Sinir sistemimizle ilgili bir bölüm. 3) Bir emir - Uzaklık işareti. 4) Bir cins seyrek dokuma kumaş. 5) Tersi isim - Bir peygamber. 6) Mutsuz, bahtıkara (eski dil). 7) 'Öyle mi" anlamında bir ünlem. 8) Tersi mektupla yüksek öğrenim kurumu. 9) Tersi Kimya'da Magnezyum'un simgesi - Azerbaycan Türklerinden olan. 10) Tersi sporda hatalı hareket - Koç vuruşu. 11) Mülk, mülkler - Bir nota. 12) Tersi bir sayı - Yetişkin erkek. 


7 Nisan 1979 


Bloksuzlar, İran'ı görüşmeye çağırdı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Sri Lanka Dış işleri Bakanının Bloksuzıuk Hareketi adına Ayetullah Homeyni'ye bir çağrı yaparak, İlan'ın Bloksuzlara katılması konusunu görüşmek istediği açıklandı. 


İran Devriminin Sesi Radyosunun bildirdiğine göre, Sri Lanka Dışişleri Bakanı, İran'ın Bloksuzluk hareketine katılma 


sından sevinç duyacak'latını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi i- 
8e, bugünlerde ülke içi sorunlarla yoğun bir şekilde uğraşıldığını, bu yüzden de Bloksuzluk konusunda bir karar almanın mümkün olmadığını bildirdi. 


İran geçtiğimiz ay 
CENTO'dan ayrılmış ve bloksuzluk hareketine katılma isteğini açıklamıştı. 


1936'dan bu yana ilk defa 


3 POLİS YETKİLİSİ 
İDAM EDİLDİ 

İran'da iki Savak ve bir polis yetkilisi daha işkence yapmak ve cinayet işlemek suçların-. 
dan kurşuna dizilerek idam edildi. İslam Devrim Mahkemesinde idamlarına karar verilenler, Savak yöneticileri Mahmud Şahidi ve Kemal Abid ile polis görevlisi Mahmut Askarızad'dır. İran'da 
Şubat ayından bu yana idam edilenlerin sayısı 
71'i bulmuştur. 


Uganda'da çatışmalar sürerken 


Libyalı askerler 
Kampala'dan çekildi 


NAİROBİ 


Uganda başkenti Kampa çevresinde Çatışmalar devam ederken, kenti koruyan Libyalı askerlerin geri çekildiği bildirildi. Ancak bu geri çekilmenin bir yenilgiyi kabullenme anlamına çep gelmediği henüz kesinleşmedi. Fransa 

adyo: 


su, Libyalı askerlerin yeni bir püskürtme harekatına hazırlanmak için geri çekilmiş olabileceklerini işaret etti. 


Öte yandan Ajanslar, Libya birliklerinin Kampala'dan çekilmesi için Tanzanya'nın Trablusgarp hükümetine başvurmuş olduğunu hatır- 


ispanyada anayasal hükümet göreve başladı 


MADRİD 


Adolfo Suarez'in kurduğu 3. kabine, İspanya tarihinde İç savaştan (1936) bu yana kurulan ilk Ana- 


yasal hükümet olarak göreve başladı. 24 kişilik Bakanlar Kurulunda 10 yeni üye bulunuyor. Suarez'in Başbakanlığı üstlendiği 18 kişilik 2. kabineden 5 kişi yeni hükümette görev alamadılar. Bunlar arasında İçişleri Bakanı Martin Diza ve Maliye Bakanı bulunuyor. Diza, tedhişçiliğe karşı yeterli önlemleri almamakla Ohera ise AET ile ilişkilerde ağır davranmakla suçlanıyordu. 

Dışişleri Bakanlığında ise Eski Bakan Marcelino Oreja Aguirre kaldı. 


5 Nisan 1976... 


FRANSA 
TELEVİZYONU lattılar. NE HUVEYDA İLE Nairobi'deki gözlemciler de ;, RÖPORTAJ YAPTI askerlerin Kampala'dan ayrılarak Angola'ya 


e hareket ettiklerini bildirdiler. j 

onu.'ile ilgili yorumunda Fransız "Le Figatesi son durumu şu soru ile değer- 

"Kaddafi Uganda tuza- 


Fransa Televizyonü, Tahran'da sabık Şah'ın eski Oo Başbakanlarından Amir Abbas Hüveyda ile cezaevinde bir röportaj yaptı. Hüveyda, 6 aydır dış dünya ile ilişkisinin olmadığını söyleyerek, kendisini kurtarmak için yapılan girişimlerden son derece memnun olduğunu ve şimdi adil bir yargılama beklediğini belirtti. 


sürmüştü. 


lendirmeye çalışıyor: düştü?” 


Hatırlanacağı üzere, önceki gün Trablusgarp" ta bir açıklama yapan Libya hükümet sözcüsü, Libyalı askerlerin Uganda'da bulunmadığını öne 

Tanzanya birliklerinin ve Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi askerlerinin başkente doğru başlattığı ve üç koldan devam eden harekatı büyük bir direnişle karşılaşmadan sürüyor. 


Libyalı 


Milyonlarca Pekinli Tien An-men Alanını çelenklerle donatmıştı. Çu En-lay'ı anmak için toplanan halk daha sonra Dörtlü Çete'nin baskısıyla karşılaşacaktı... 


DÜN TIEN AN-MEN “OLAYLARININ” 3.YILDÖNÜMÜYDÜ Pekin halkı, Çu En-lay'ı anarken 


Dörtlü Çete'ye karşı mücadele ediyordu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


5—6 Nisan 1976. Pekin'de Tien An-men Alanı. 
İşçiler, köylüler, öğrenciler ellerinde büyük çelenklerle alana toplanmışlar. 5 Nisan Çin'de ölülerin anıldığı Aydınlık günüdür. Başkent halkı 3 ay önce 
(8 Ocak 1976) yitirdiği sevgili önderi Çu En-lay'ın anısına ağıtlar yâkmış. Koca koca bezlere resimler afişler yazılmış. Çinliler değerli Başbakanlarının anısını yaşatmaya çalışıyorlar. 

Ağır ağır yürüyen insanlar, kararlı ama biraz da mahzun bir kortej oluşturuyor. Yas günü 5 Nisan. 
Ama Çin Komünist Partisi, Çu En-lay'ın öldüğü gün, acı ile gelecek arasındaki ilintiyi şöyle açıklaik “Acımızı kuvvete dönüştürelim." 

vet Çin halkının, Sosyalist Çin'in gou olması lazım. 2000 yılından önce modern, güçlü ve sanayileşmiş bir sosyalist ülke olması lazım. Mao Zedung ve Çu En-lay işte bu tespiti yapıyorlar. 
ine Tien An-men Alanına dönelim, Milyonlarca insan, resmi elbiseli birkaç “kişinin "direnişiyle karılaşıyor. İlk önce. Tartışmalar sertleşiyor. Itiş ka-Dal varıyor. Hatta sonunda silah sesleri. Halk Meclisinin önünde bir araba devrilmiş, araba yanıyor. Büyük bir kargaşa var bu alanda. Mao Zedung'- un 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu açıkladığı alanda birtakım insanlar göstericilere karşı şiddet ey emlerine girişiyorlar. Pankartlar yırtılıyor. Çelenklere el konuluyor. Tutuklananlar bile var. Ama halk bırakmıyor yakasını bu res- e kişilerin. Tutuklananların serbest bırakılmasını ísiyor. 


YABANCILAR ŞAŞKIN DURUMDA 


Pekin'deki yabancı gazetelerin muhabirleri ne yazacaklarını bilmiyorlar. Ajansların geçtikleri haberler birbirlerini yalanlıyor. 

5—6 Nisan 1976'da Tien An-men'de ne olmuştu? 

"Resmi kaynaklar" bu konuda etraflı bir açıklama yapmak için fazla beklemediler. Sinhua Ajansın- dan, Renmin Ribao gazetesine ve oradan da bütün dünyaya olay şu şekilde aksettirilmişti: "Bir avuç kışkırtıcı Çu En-lay'ı anmak bahanesi ile Pekin'de kargaşalık çıkarttılar. Resmi makamlara karşı geldiler. Bunlar karşı-devrimci bir ayaklanma tezgahladılar. Bu işi perde arkasından yöneten Parti içindeki ği yolcuların başıdır. Bu Çin'in İmre Nagy'siir. 


İşin aslı gerçekten bu muydu? 

1978'in Kasım ayı başında Çin Komünist Partisi'- nin Pekin Belediye Yönetici Komitesi bir açıklama yaparak Tien An-men "Olayı" hakkındaki karanlığı aydınlığa kavuşturdu. 

1976'da yapılan açıklamanın tam tersine, Tien An-men "olayı" tamamen devrimci bir içerik taşımaktadır. Çünkü o gün, başkent halkı sadece Çu En-lay'ı anmak için sıradan bir gösteri düzenlemekle yetinmemiş, aynı zamanda o zaman iktidarın bir bölümünü gaspetmiş olan Dörtlü Çete'yi de hedef alan bir eylem gerçekleştirmişti. 

Çu En-lay, Mao Zedung çizgisini sonuna kadar kararlılıkla savunan, tecrübeli ve saygın bir önder olduğu için Dörtlü Çete'nin başlıca hedeflerinden biri haline gelmişti. 

Dörtlü Çete'nin ikinci hedefi ise, şimdiki Başbakan Yardımcılarından Deng Siao-ping idi. Çünkü o 


Dört gözüm açık, çekmişim kılıcımı 


Acımda şeytanlar uluyor Gözyaşlarımda çakallar sırıtıyor Ağlıyorum kahraman için 

Dört gözüm açık, çekmişim kılıcımı 


Çağrı çığlığı 


Daha ılıkken Başbakanımızın cesedi İşte hayaletler, zehirli alevlerini kusuyor Halkı aldatmak için sahtece gülüyor Gizliden kancık mızraklar sallıyor 

İşleri yöneteni kınıyor(1) 

Ölümle beraber çıkıyor ortaya gerçek yüzleri (2) Üretime katılan saldırıya uğruyor(3) Azaldı artık vaktinde kalkan trenler(4) Ey gök, aç artık gözlerini 

Çin milleti tehlikede 

Yoldaşlar, umutsuzlanmayın 

Gerçeğin şimşeği karartılamaz hiç Yanında gidelim Başkan Mao'nun Engelleri aşa aşa gidelim 

Çıkacak açığa bir gün tertipler 

Ve yeniden tertemiz olacak gök. 


(1) Deng Siao-ping kastediliyor. 
3 Çu En-ay'ın ölümu 
3) Dörtlü Çete üretime önem veren insanları 


"Üretici Güçler Teorisi"' taraftarı diye suçlu- 


ordu. 
(4) Dörtlü Çete'nin anlayışına göre "Geç kalan sosyalist bir tren, zamanında hareket eden kapitalist bir trenden daha Iyidir." 


da, Mao'nun çizgisini savunmak için çalışıyor ve Dörtlü Çete'nin “görünümde solcu gerçekte aşırı sğcı" çizgisine kn çıkıyordu. 

Dörtlü Çete, halkın Çu En-lay'a gösterdiği devrimci bağlılığı hazmedemedi. Qu nlay'ın ölüsü bile onları korkutuyordu. 

1978 Kasımında alınan karardan sonra, Tien 
An-men "olaylarına karıştığı" çiya tutuklanan birçok insan serbest bırakıldı. Büyük österiye katılanların açıklamaları olayları daha a açıklığa kavuşturdu. 


TIEN AN-MEN DEVRİMCİ EYLEMLERİNİN 
3. YILINDA PEKIN 


Dün Pekin'de Tien An-men alanı yine tıklım tıklımdı. Artık Dörtlü Çete ezilmiş, SUU milyonluk 


Şeytanlar ve kötü ruhlar yıkılacak 


Onun kızıl yüreği bir zafer meyvesi oldu 

Onun kanı yeniden devrim çiçeklerini suluyor 

Şeytanlar ve kötü ruhlar eğer yeniden saçarlarsa zehirlerinin ateşini Onları yıkmak için daha bir çoğalır savaşçılar 


İşte pankartlara yazılan şürleri defterlerine geçiren Pekinliler. Tien An-men şiirleri Dörtlü Çete'nin bütün baskılarına rağmen bütün Çin'de daha o zamanlar okunuyordu... 


Çin, Dört Modernleşme Hareketi için yurt çapmda bir seferberliğe başlamıştı. Ajanslar ve yabancı radyoların, gazetelerin muhabirleri artık ne olup bittiğini daha iyi anlayabiliyorlar. Ama yine de bazıları Çin hakkında kuşku yaratma hastalığın- dan vazgeçmiyor. 

İşçiler, köylüler, öğrenciler başında Hua Guo-feng'in bulunduğu Çin Komünist Partisi'nin talimatları uyarınca, Dört Modernleşme'yi gerçekleştirmek için arılar gibi çalışıyorlar. 


Şiirler ve fotoğraflar "Litterature Chinolse"' (Çin Yazını) der isinin Mart sayısından alınmıştır. Tien An-men "'ola- yi hakkında yazılan bütün şilrler bir kitapta toplandı ve çeşiti dillerde yayınlandı. Kitaptaki şiirlerin büyük bir kısmı kollektif olarak kaleme alınmış, Örneğin 109 numara- h fabrika İşçileri, Pekin ve Tsinghua Öniversitesi öğrencileri 

bi Imzalara rastlamak mümkün. Bir tek kişinin yazıp Imza- 
| olarak yayınlanan şilrler de var. Ancak Dörtlü Çete bu 
Isimleri tespit edip o zaman bütün bu şairler hakkında kovuşturma açtı, bir kısmını da tutukladı. 


onaylamak için tartışıyor 


KAHİRE 
Mısır Devlet Başkanı 


Enver Sedat'ın önceki gün Mısır Halk Meclisinde yaptığı konuşma İsrail ve Arap basınında hoşnutsuzlukla karşılanırker, an laşmaya karşı çıkan tedhişçi gruplar eylemlerini sürdürüyor. 

Filistin Haber Ajansı Wafa'nın bildirdiğine gore, bir grupFilistinli gerilla Nablus kentinde bir İsrail askeri karakoluna saldırdı ve içinde bulunanla rı yaraladı. 

Öte yandan İsrail polisi, önceki gün Kudüs'ün doğu kesimindeki Selahaddin Sokağında meydana gelen bir patlama so nucu8 kişininyaralandığını açıkladı. 

EL ARİŞ'TEKİ 

TÖRENE CYRUS 
VANCE DA KATILACAK 

İsrail'deki ABD Büyük elçiliğinin bir yetkilisi, 
27 Mayısta El Ariş kentinde Sedat ve Begin arasında yapılacak olan devir törenine ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance' 
ın da katılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, törenlerde Vance, ABDBaşkanı Jimmy Carter'i temsil edecek. 

FKöÖ'NÜN 
YALANLAMASI 

Arap Birliği Bonn bürosu nezdindeki Filistin Kurtuluş örgütü temsilcisi Abdullah Frangi, Mısır lehine bir "Marshall Planı" uygulamasına katılacak ülkeleri, ne Arap ülkelerinin ne de FKÖ'nün misilleme ile tehdit ettiğini söyledi. 

Frangi, Arap öğrenciler Birliğinin düzenlediği bir basın toplantısında, "FKÖ'nün tutumu konusunda yetkili olarak yalnız Yaser Arafat, Labadi ve ben demeç verebiliriz" dedi. 

Frangi bu sözleriyle, Abdülmuhsin Ebu Meyzerin Alman "Stern" dergisine geçenlerde verdiği bir demece cevap ver mektedir. Ebu Meyzer, bu demecinde FKö'nün 
Batı Almanya'yı Mısır'a yardım yaptığı takdirde bir saldırgan sayacağını öne sürmüş ve "FKÖ' 
nün Federal Almanya'ya içte ve dışta zarar verecek yollara sahip oldugunu söylemişti. 


Irkçı Pretoria rejimi Solomon 
Malangu'yu idam etti 


NEW YORK 

Güney Afrikalı yurtsever siyah genç Solomon Malangu 6 Nisan sabaha karşı ırkçı yönetim tarafından idam edildi. Uluslararası kamuoyunun bütün girişimlerine rağmen genç öğrenci için af sağlanamadı. Malangu, ırkçılığa karşı mücadele ettiği gerekçesiyle Pretoria rejimi tarafından idama mahkum olmuştu. 

Son olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bir karar alarak, Malangu'nun af edilmesini talep etmişti. 

Irkçı Pretoria yönetiminin bir yetkilisi, BM' 
nin bu kararının geçertsiz olduğunu söyleyerek, BM'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin iç işlerine karıştığını iddia etti. 

Bu açıklama üzerine, 
BM'deki Afrika grubunun temsilcisi Fildişi Sahili delegesi, ırkçı rejimin bir kez daha BM'ye meydan o uduğunu belirtti. 


Cuma gecesi Kudüs'ün musevi semtinde patlayan bomba 15 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Mısır — İsrail Barış Anlaşmasına karşı çıkan tedhişçi gruplar, bombalı saldırılarla "Filistin davasını" savunduklarını öne sürüyorlar... 


"BARIŞ ANLAŞMASI, TOPYEKÜN ÇÖZÜM İÇİN MİHENK TAŞIDIR” DEMİŞTİ 


Sedat'ın konuşmasını ne İsrail, ne de Arap ülkeleri olumlu karşıladı 


©Mısır Halk Meclisi bir hafta boyunca Barış Anlaşmasını 


Butto nun öldürülmesine tepkiler 


Alman Basını: 


“General Ziva yanlış yolda” 


3ranlfurter Allgemeine 


Butto'nun fakir tabaka içinde çok sevildiğini ve bu itibarını sonuna kadar koruduğunu belirten Frankfurter Allgemeine Zeitung yayınladığı yorumda, halkın Butto'yu kendilerinin bir sözcüsü ve avukatı gibi gördüklerini kaydediyor. Taraftarlarının Butto'yu bir kahraman olarak yücelteceklerini ve intikam almak için fırsat bekleyeceklerini hatırlatan yorumcu bu fırsatın Kasım da yapılacak olan seçimlerde ortaya çıkabileceğini ve Butto'nun kurduğu Pakistan Halk Partisinin iktidara gelebileceğini belirtiyor ve şöyle diyor: 

“Ziya Ül Hak kendisini günün birinde suçlu iskemlesinde bulabilir. 

Halkın tepkisinin belki de seçimlerden önce kabarabileceğine dikkat çeken Frankfurter Allgemeine Zeitung Butto'nun ölümüyle iç huzurun geleceğini iddia eden Ziya Ül Hak'ın yanıldığını kaydediyor. 


Alman Televizyonu: 


Dünya kamuoyunun ve sayısız devlet adamının tepkisini hiçe sayarak Butto'yu astıran Ziya Ül Hak'ın çok yanlış bir yolda olduğunu vurgulayan Alman Televizyonu ARD, yargıçların bile verdikleri kararı isteme- den açıklamak zorunda kaldıklarını zira yargıçların daha sonra Butto'nun affı için girişimde bulunduklarını belirtti. 

Bütün dünya hükümetlerinin But- 


to'nun affı için girişimde bulunduklarını kaydeden Alman Televizyonu Butto'nun siyasi hayatından çeşitli görüntüler yayınladı. 

"Akşam Postası" gazetesi ise haberi ikinci baskısında "Ali Butto İdam Edildi" başlığı altında veriyor ve Butto'nun sonuna kadar direnerek af talebinde bulunmadığını belirtiyor. 
Butto'nun af talebinde bulunmakla suçu kabullenmiş olacağını açıkladığını bildiren Akşam Postası idam haberiyle birlikte Pakistan şehirlerinde, caddeleri polis arabalarının ve devriyelerin doldurduğunu kaydediyor. 


"BİR PORTRE" köşesini idam edilen eski Devlet Bazal Yal fikar Ali Bütto, Pakistan tarihinin en parlak şahsiyetlerinden biriydi" alt başlığıyla bir yorum yayınlayan "Frankfurter Rundschau” gazetesi eski başkanın geçmişini, kişiliğini ve 1977'deki askeri darbeye nasıl gelindiğini anlatarak şöyle diyor: ya 

“Ülkesinin gelişmesinde şüphesiz yeni bir bahar başlatan Butto buna rağmen halkla iyi ilişkiler geliştiremedi ve muhalefete karşı girişimlerinin sert olduğu söylendi." 

Butto'nun "Yeni sosyal düzen"'i oldukça başarılı bir şekilde uyguladığını, Çin ile iyi ilişkiler geliştirdiğini bildiren gazete 7 Mart 1977 seçimlerinin Butto'nun kaderinde çok tayin edici bir rol oynadığını, kazanacağını bilmesine rağmen seçimlere hile sokulmasına göz yumduğunu yazıyor, 


Norveç, İsveç ve Danimarka Dışişleri Bakanlarının Kopenhag'daki toplantısında 


Üç İskandinav ülkesi temsilcileri uluslararası son gelişmeleri değerlendirdi 


Gİ ei 


ist. 11. İcra Memurluğundan 


ilanen Tebligat 


Sosyal Sigortalar Kurumuna 


miştir. 


Karar gereğince iş bu ilânın neşir tarihinden Itibaren 7 günlük kanuni süreye 20 gün Ilavesiyle 27 gün |- çinde, bu borcun masraflarla birlikte ödenmesi, bir itirazınız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yine bu süre içinde bildirmeniz, 74'cü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hapisie tecziyeni> cihetine gidileceği ve itirazda bulunduğunuz takdirde tebliğ giderini de dalreye ödemeniz luzumu kanunisi 7 günün hitamında başlayacak olan 20 
gün ilavesiyle 27 gün Içinde bütün bu vecibelerin yerine getirilmesi tarafınıza İCRA EMRİNE kaim olmak üzere 


Manen tebliğ olunur. 13.3.979 


(Basın 2655- 346 


masraflar 
28.649,28 TL. borçlu Hikmet Yener ve Ort. Adi. 
Kom.Şti.nin, Feriköy Ergenekon Cad. No. 100-106 adresine gönderilen tebligat bila tebliğ Jade edildiğin- den, ve yapılan polis tahkikatındanda adresi meçhul kalan borçluya bu kerre Ilânen tebliğine karar verli- 


KEMAL KOC 
KOPENHAG'DAN 
BİLDİRİYOR 


1 


Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, toplanan Norveç, İsveç. ve Danimarka Dışişleri bakanları, dünya'da meydana gelen son gelişmelerle ilgili durumu ele alan bir görüşme yaptılar. 

Dışişleri bakanları, İsrail-Mısır barış anlaşmasından memnun olduklarını ve desteklediklerini vurguladılar, Ayrıca Orta-Doğu'da tam barışın sağlanması için Filistin halkının haklarının tam olarak verilmesini istediler. Toplantıda Namibya- nın kalkınmasına ve gelişmesine destek olunmasına karar verildi. 

Kuzey ülkeleri Dışişleri bakanları İki Süper devletin silahlanma . yanşına ve nükleer silah teknolojisinin yeni karışıklıklara yol açacağına dikkat çektiler. 3 Bakan, 
Kuzey ülkelerinin Üçüncü Dünya ülkelerine yardımı artırmaları gerektiği konusunda da anlaşmaya vardılar, 

Norveç Dışişleri bakanına getirilen bir teklifte, İsrail'e Kuzey denizinden çıkan Petrol'ün satılması konusunda 
Norveçli bakan öneriyi cevapsız bıraktı. Ayrıca İran ve Uganda'daki karışıklıklara da değinilmesi- ne rağmen bu konuda resmi bir açıklama yayılmadı. 


977/4401 


hariç 


| Kenan Durukan 


Adana Genel-İş Şube 
Başkanı Duran Özdemir 


"Maaşını 60 bine çıkaran Adana 
Belediye Başkanı işçilere 79 yılı zamlarını ödemiyor” 


ADANA(AA) 

Belediye Başkanı Selahattin Çolak kendi 
| maaşını 25 bin liradan 60 bin liraya yükseltirken, toplusözleşme: kurallarını çiğnediği ve binlerce işçiyi asgari ücretle çalıştırdığı öne sürüldü. 

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasr Adana Şube 

Başkanı Duran Özdemir, bir basın toplantısı düzenleyerek Belediye başkanının altına imza attığı sözleşme hükümlerini uygulamadığını belitti ve "Belediye başkanı yasal bir sorumluluk altına girmiştir. Bunun hesabını verecektir " dedi. 

Duran Özdemir özetle şunları söyledi: 
| "Konu bu aşamaya geldiğinde kendi imza- 
| sının gereğini yapmayan Belediye Başkanı Adana halkı ile karşı karşıya kalmış olacaktır. 

Bu noktada sorumluluk sendikamız Genel-İş'in 

ë ve üyemiz 3000 Belediye işçisinin değildir. 

"Adana Belediye Başkanı, fiyatların iki yıl- 

da yüzde 106 arttığı bir ortamda, ya da asgari 

ücretin yeniden belirlenmek zorunluluğunun 

kabul- edildiği “bir yapıda, yaşam ateşten bir 

gömlektiHâline gelmiş iken; 1000 kadar işçimizi 

110 liraya “çalıştırmak istemektedir. İşçilerimize toplu iş sözleşmesinden doğan kadrolarını ve karşılığı olan 1979 zamlarını vermemektedir. 

Adana Belediye Başkanı işçilerin haklarını vermemek için direnirken buna karşılık 25 bin lira olan maaşını bir çırpıda 60 bin liraya çıkarma hakkını kendinde görmektedir. Böylece bir yandan Türkiye'nin en pahalı Belediye Başkanı sıfatını kazanırken, diğer yandan da işçilerin haklarına saygı anlayışını ortaya koymuş olmaktadır." 


Türk Harb-İş yabancı aske 


e Harb-İş yetkilileri Aster-İş'in çeşitli engellemelerine rağmen 


sözleşme masasına oturduklarını belirtiyorlar 


ten az olan güvenlikleri iyice yok oldu! 


Dev-Maden-Sen açıklama yaptı 


“Devletleştirilecek madenlerde 


işverenler güvenlik önlemi almadan işçi çalıştırıyor” 
© Sendika, işçileri güvenlik önlemi alınmayan yerlerde çalışmamaya çağırdı. 


© işçilerin birikmiş kıdem tazminatının devletçe ödenmesi ve bu miktarın LD alacağından düşürülmesi isteniyor 


o ANKARA(AA) 
DİSK'e bağlı Dev-Maden-Sen bir açıklama yaparak devletleştirilecek olan maden işletmelerin- deki işçilerin gelecekleri- nin güvence altına alınmasını istedi. 
Dev-Maden-Sen tarafından yapılan açıklamada "'Devletleştirme için gerekli çalışmaların ta- 


KAVAK SATIŞI YAPILACAKTIR 


Konya-Ereğli-Ayrancı tesislerimizde dikili halde bulunan İtalyan Melez kavak ağaçları 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile artırmalı olarak 4 
parti halinde KONYA-DSİ.IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ binasında 25.4.1979 


Çarşamba günü saat: 11.00'de satışı yapılacaktır. 
PARTİNO: ADEDİ 


MUHAMMEN BEDELİ TL’ GEÇİCİ TEMİNAT TL 


1 700 
2 615 
3 404 
4 630 


567516. — 
465800 — 
383860. — 
749836 — 


17025 — 
13974 — 
11516 — 
22495 — 


YEKÜN.. 2349 2167012— 


65010.— 


Satışa ait şartname Konya DSİ. IV. Bölge Müdürlüğünde, Konya-Ereğli Teknik Şube Müdürlüğünde DSİ, Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, İstanbul Gümüşsuyu 69/71 DSİ.14 Teknik Şube Müdürlü- 


günde görülebilir. 


TE: 
Dz.KK. 


Basın: 12685 - 343 


TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


HASKÖY — İSTANBUL 


ONAY NO:809 


Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen 
(3) kalem malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF 


UZULU ile satın alınacaktır. 


MALZEMENİN CİNSİ 


KIRMIZI KLİNGRİT LEVHA 2 mm. 
KIRMIZI KLİNGRİT LEVHA 2,5 mm. 
KIRMIZI KLİNGRİT LEVHA 3 mm. 


MİKTARI 


700 KG. 
500 KG. 
200 KG 


1- Malzemenin tahmini bedeli 490.000 TL. geçici teminatı ise 23.350.-TL sıdır. 

2- Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 

3- Satın alınacak (3) kalem malzemeye âit İdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığından 300.-TL'sı Donanma Vakfına yardım 


makbuzu karşılığında temin edilir. 


4- Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırılmaz. 


5- Genel Müd 


lüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


6- Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muame- 


leye geçilmesi, Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı 


garantisi 


üklemez. 

T- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket parası, Devlet iç İstikraz Tahvili veya vadesiz banka teminat mektubunu Döner: Sermaye Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının içine koyarak Satınalma ofisine kayıt ettirecekler ve zarflarını 


Satınalma Komisyonu Başkanına vereceklerdir. 


8- Teklifler en geç 9 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 


(Basın:13210 - 344) 


mamlandığı maden işletmelerinde, binlerce işçinin yıllarca özel işletmeciler tarafından sömürüldüğü" belirtilerek, özel işletmecilerin “nasıl olsa devletleştirilecek” düşüncesiyle maden ocakların- da gerekli güvenlik önlemlerini almadan işçi çalıştırdıkları bildiriliyor ve işçilere çağrıda bulunulurak ''yeterli güvenlik önlemi alınmayan işyerlerinde yalnızca üretim için çalışmamaları" jsteniyor 

Açıklamada özetle şu görüşlere yer veriliyor: 

“"Devletleştirilecek madenlerde çalışan işçilerin geçmiş hizmetleri en sağlıklı biçimde saptanmalı, devir sırasında isteyenlerin kıdem tazminatları devletçe ödenme- li, bu ödenti işletmelerin eski sahiplerinin alacaklarından düşürülmelidir. Kıdem tazminatını almak istemeyen işçilerin eski haklarını devlet üstlenmelidir. Bu haklar işletme sahiplerinden devletçe alınmalıdır. 

“Devir sırasında tüm işyıpları büyük olacaktır." 


© 540 bin lira ayrılan 


Devletleştirme söylentileri işverenlerin sorumsuzluğunu artırdı. İşçilerin za- 


çilere kıdem tazminatı ödenir, herşeye yeniden başlanırsa, işçilerin ka- 


ANKARA(ÖZEL) 
Türk -Habr-İş Sendikası "Yabancı Askeri İş yerleri 'nde çalışan beş bin üyesi adına sekizinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturdu. 
Türk Harb-İş Sendikası yetkilileri Aster-İş'in çeşitli girişimlerle toplu iş sözleşmesini geciktirmesinden yakınarak 
“Korsan ve Tabela sendikalarının yerini günümüzde ilerlemeci, sınıfcı, kitleci sloganlarla kendilerini örtülemeye çalışan sahtekarlar aldı. Korsanlarla amaçları aynı kılıfları değişik olan bu sahtekarlar, ilerlemecilik sınıfçılık, devrimcilik sloganları atarak işçi sınıfının uğraşını sömürüyorlar. Bu kez de Aster-İş'in oyununu bozacağız. Yasalarn Oo boşluklarından yararlanarak, Harb-İş emekçisinin toplusözleşme görüşmelerini köstekleyen işverene sözleşmeyi erteleme olanağı veren Aster-İş'ten bu ihanetin hesabını soracağız '' dediler. 
“İŞÇİYİ MUTSUZ 
ETMEKTEN 
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Durukan da bu konuda şunları söyledi. 
TKP yanlısı Aster-İş geçen sözleşme döneminde de çeşitli sahtekarlıklarla işçimizi mağdur ve huzursuz etmişti. 1977 yılında aynı tür sahtekarlıkla otuzüçbin işçiden ancak 97'sini kandırabil- 


- Kayseri Karsu Tekstil'de kadın işçiler üzerinde ağır baskı var 


Yurtsever Muhalefete oy verdiği için işten atılan 


Yadigar Akpınar 


"Her Allahın günü küfür eksilmedi 


© Teksif şube yöneticileri işçilerin sorunları ile ilgilenmiyor © Şef ve ustabaşılar 


normalin üstünde randıman veren işçileri dahi 


sıkıştırıyorlar 


KAYSERİ(ÖZEL) 
Kayseri'de Karsu 
Tekstil Fabrikasında işveren özellikle kadın işçiler üzerinde ağır bir baskı uyguluyor. Hiç bir gerekçe göstermeden işçileri işten atıyor. 

Şefler ve ustabaşılar, kadın işçiler normalin üzerinde randıman verdiği halde, daha yüksek randıman almak amacıyla işçileri sıkıştırıyor ve küfür ediyorlar. 

İşçilerin belirttiğine göre kendilerine "'Çalışma ahlakını” hatırlatanlara bazı ustabaşılar "'Bizim küfrümüz çalışma ahlakıdır, var mı bir diyeceğin, istersen patrona gidelim "' diye cevap veriyorlar. 

İşyerinde yetkili olan 


fondan hiçbir sosyal rekst Sendikasının şube 


yardım örgütünün kapsamına girmeyen kişiler yararlandırılacak 


ANKARA(AA) 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün yardıma muhtaç kişiler için 540 bin liralık bir fon oluşturduğu bildiriliyor. 

Herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yararlanamayan, ancak kuruma iş bulmak amacıyla başvuran kişiler için kullanilacağı belirtilen bu fonun yurt düzevinde kurumun birimlerine dagıtılacağı öğrenildi. 

Fona ayrılan para ile bu kişilerin yeme içme ve barınma gereksiniimleri yardım örgütlerinin koruma kapsamına alınana kadar karşılanacak. 


yönetimindeki Tahir Horoz ekibinin de işçilerin sorunları ile ilgilenmediği, patron baskılarının yanında yer aldığı bildiriliyor. 

Son olarak, hiç bir gerekçe gösterilmeden işten atılan bayan işçi Yadigar Akpınar gazetemize şunları söyledi : 

“İki yıldır hiç bir gün işimi aksatmadım. Ne devamsızlığım var, ne de disiplin cezam. İki yıldır her allahin günü şeflerin küfrü eksilmedi üstümüzden. Beni işten atmaları- nın gerekçesi belli! Neymiş, sendika seçiminde, yardım sandığı seçiminde, işveren tarafına değil de Yurtsever Muhalefete oy vermişim. e gittim, hakkımı aramalarını istedim. Sekreter Mustafa Gümüş: 'Biz hiç bir şey yapamayız diye beni başından defetti. İki yıllık işçi olduğum halde yasal işlem yaptim dım. Olmaz olsun böyle sendikacılar!" 


üstümüzden” 


işçi sendika 


ri işyerlerinde çalışan 
5 bin işçi adına sözleşmeye oturdu 


Kenan Durukan: “Emek düşmanları işçiyi huzursuz etmekten zevk alıyorlar” 


mişti. Bu dönemde bu doksan yedi işçi de Aster-İş'ten istifa etti. 

“İşçi düşmanları, emek düşmanları, <eşitli kılıklarda yasaların boşluğundan yararlanarak yetkimizi geciktirip işçiyi huzursuz ve mutsuz etmekten zevk alıyorlar" 


Aster-iş balonu 
İzmir'de de söndü! 


Gemi Unarım 
Destek 
Komutanlığı işçileri Harb-İş” te kayıt yeniledi 


İZMİR (ÖZEL) 

Deniz Onarım Destek Komutanlığında yetki almak için çalışan Aster- 
İş Sendikasının işçinin güvenini tamamen kaybettiği bildiriliyor. İlgili çevrelerden alınan bilgi- ye göre, son bir hafta içinde Harb-İş Sendikasında kayıtlarını yenileten işçilerin sayısı 120' 
yi buldu. Birkaç aydan beri Aster-İş Sendikası Deniz Onarım Destek Komutanlığında yetki almak amacıyla kahve toplantıları düzenliyor ve yalan haberler yayıyordu. 


Aster-İş, Harb-Iş'in mevcud sözleşmeyi bir yıl uzatacağını da iddia etmiş, ancak bunun gerçek olmadığı kısa süre içinde açığa çıkmıştı. 


9050 Kg. Yuvarlak emaye bobin 
teli satın alınacaktır. 


Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 


1— Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 9050 Kg. Yuvarlak emaye bobin teli satın alınacaktır. 

2— Teklif zarfları 24.4.1979 Salı günü saat 


14.00'ye kadar E.K.İ. 
ğine verilmiş olacaktır. 


Genel Muhaberat Şefli- 


3— Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E.K.İ) Ticaret Şube Müdürlüğünde acılacaktır. 

4— Şartname..r Zonguldak'ta E.K.İ Ticaret e Müdürlüğünden Ankara'da Türkiye Kömür 

şletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 


Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No:284-288 Kat 12 de TKİ Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5— Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


(Basın: 13264 - 3-5) 


İİ iiemi dren 


CHP İlçe Kongreleri çalışmaları yoğunlastı 


© izmir Merkez İlçe Kongresi Pazar günü yapılıyor © || Yönetimi kesin delege listelerini hala açıklamadı 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir'de CHP ilçe kongreleri için yapılan çalışmalar bütün yoğunluğu ile sürerken Pazar günü yapılacak merkez ilçe ile Karşıyaka, Bayındır ve Tire İlce Kongreleri için son hazırlıklar yapılıyor. 

Bir yandan parti yönetiminde bulunan Merkez kanat elindeki imkanları sonuna kadar kullanıp.eski ilce başkanını yerinde 


tutmaya çalışırken, Süleyman Genç'in başını çektiği Demokratik Sol grubu da seçimi kazanabilmek için değişik yöntemler geliştirme çabası içinde bulunuyor. 
Merkez kanat delege seçimlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine ve kongreye çok az bir zaman kalmasına rağmen kesin delege listelerini henüz açıklamadı Merkezci yönetim yal- 


Faruk Erem: 
"Çocuk Mahkemelerinin kurulması 


en iyi Çocuk Yılı armağanıdır” 


İZMİR (ÖZEL) 


5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İzmir Barosu'nca düzenlenen "Türkiye'de Çocuğun Sosyal ve Hukuki Durumunun Korunması" konulu toplantıda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem, yeryüzünde halen çocuk mahkemesi bulunmayan 7 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirtti. Erem, ülkemizde çocuk suçluların yargılanabileceği çocuk mahkemelerinin kurulmasının, Çocuk Yılı için iyi bir arma- 


ğan olacağını söyledi. 


Konuşmasında, çocuk mahkemeleri için getirilen önergenin yanlış ve eksik yönlerine de dikkat çeken Erem, çocuk suçlarında son yıllarda hem sayıca, hem de suç niteliğinde bir yükselme olduğunu, ayrıca çocuklarda suç işleme yaşının da' oldukça düştüğünü sözlerine ek- 


ledi. 


Toplantının açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Hasan Basri Güder ve diğer konuşmacılar Doç. Dr. Emre Kongar ile Prof. Dr. Bilge Umar, çocuk suçluların, toplumun kurbanı olduğunu vurgulayarak, ülkemizde çocuk eğitimi, evlilik dışı çocuklara getirilen ayrıcalıklar, diğer 

-sosyal ve hukuki sorunlar üzerinde durdular. 
Çocuk suçlarının Çocuk Yılı'nda affedilmesini 


de istediler. 


Toplantının sonunda avukatlık mesleğinde 
25 yılını dolduranlara ödül verildi. 


Halkın Birliği - dergisinin eski 


.Yazı İşleri Müdürü 


6 gündür kayıp 


HABER MERKEZİ 
Halkın Birliği Dergisi 
Eski Yazı İşleri Müdürü Fikri Yüksel'in annesi ve kardeşi gazetemize başvurarak Yüksel'in 6 gündür kayıp olduğunu söylediler. 


Fikri Yüksel'in annesi, oğlunun 1 Nisandan beri evine gelmediğini, bugüne dek tüm arkadaş- 


larına ve akrabalarına, ayrıca gidebileceği bütün yerlere haber verdiklerini ancak kendisinin izini bulamadıklarını belirtti. 

Fikri Yüksel'in kardeşi ise ağabeyisinin bundan üç ay önce yolunun kesilerek tehdit edildiğini, ayrıca kendisine 'Seni yaşatmayacağız, öldüreceğiz' yazılı ve imza yerinde orak çekiç bulunan bir mektup geldiğini gör- 
Me söyledi. 

TÜ son sınıf öğrencisi olan Fikri Yüksel 1975 
te Halkını Birliği Dergisinin Yazı İşleri Müdürlü; yapmıştı. 


TEKZİP 
Aydınlık gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 
İSTANBUL 


Gazetenizin 4 Mart 
1979 tarihli 22340-343 
sayısının 4. sayfa 8.9.10 
sütünlarında "Akıncılar Derneği Eski Başkanı 
Metin Yüksel'in katilleri belirlendi" başlıklı haberinizde derneğimizi hedef göstererek, Akıncı Metin Yüksel'in katili olarak yakalanan Ali Bilir'in üyemiz ve Ülkücü İşçiler Derneği Küçükbakkalköy Şubesi Başkanı olduğunu açıklamaktasınız. 

Ülkücü İşçiler Derneğinin Küçükbakkalköyde Şubesi olmadığı gibi Ali Bilir'in de derneğimizle alakası yoktur. Ali Bilir dergeğimiz üyesi de değildir. Vedat Bacanlı 

Ülkücü İşçiler Derneği 

Genel Başkanı o m ink Hi 


KAYIP— Nüfus cüzdanım kaybettim. Hükümsüzür. 


İbrahim FEDAKAR 


Muhabirimiz 
Mustafa Tüfüncübaşı sahte solcuların 


saldırısına uğradı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gazetemiz çalışanlarından Mustafa Tütüncübaşı, Tünel'de önceki akşam bir grup sahte solcunun saldırısına uğradı, Arkadaşımıza ''seni öldüreceğiz" diyen sahte solcu grup daha sonra üstüne saldırarak vurmaya başladilar. Ancak Tütüncübaşı' nın direnmesiyle ve olay yerinde bulunan yurttaşların da yardımıyla saldırganlar etkisiz hale getirildi. 

Bu arada Mustafa Tütüncübaşı'nın İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde çeşitli defalar ölümle tehdit edildiği belirtiliyor. 
Tütüncübaşı Sahte solcu gruplar Enstitüde kışkırtıcı ve saldırgan bir tutum izleyerek öğrenci kitlesini sindirmeye çalışıyorlar. Yönetim bu duruma kayıtsız kalmaktadır" dedi. 


salax 


“Oğlumuz Galip Üstün'ün doğumunu dostlarımıza duyururuz. 


Saadet-Sadık 
BORAL 
ADANA 


&eYEN 


nızca kendi elinde bulunan listeye göre, delegeleri dolaşıp kulis çalışmasını sürdürürken diğer grup Merkez İlçe Başkan Adayı Kemal Karataş'ın delege çıktığı Basın Sitesi delegelerinin iptal edilmesi ve kesin listelerin açıklanmaması yüzünden kongreye dezavantajla katılacak. Merkezci yönetimin ayrıca Genç grubunun İl Başkanı adaylarından Sedat Öktem ve 
Emin Büyükçelebi'nin delege çıktığı Bahçelievler ve Göztepe deleğelerini de iptal ettiği bildiriliyor. 


Merkez İlçe Kongresi için Merkez adayı Haluk İltegün ile Genç grubunun adayı Kemal Karataş 


arasındaki mücadele İl. 
kongresindeki . sonuçları etkilemesi o bakımından 


büyük önem taşıyor. Bu yüzden her iki grupta da il yönetimine aday olanlar hatta milletvekili adaylığı düşünenler yogun bir hazırlık sürdürüyor. 


İzmir o Belediyesinde bir yandan üç-beş kişi için özel imtihanlar yapılarak delege yakınları işe alınırken, öte yandan üç bin kişinin sırada beklediği belediye temizlik işlerinde 300 kişilik kadro açığının il kongresinde değerlendirilmek üzere bekletildiği öne sürüldü. Bu arada 
CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit in KİT'lere kadro alımı- nın durdurulmasından yana olduğu ve bu doğrultudaki çabasının da genel kurulda oy kullanacak delegeleri etkilemek isteğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Halen Enerji Bakanı olan Deniz Baykal'ın Aliağa Rafinerisinde önemli ölçüde kadrolaşma sağladığı ve bunun da genel merkezde tedirginlik yarattığı belirtilen diğer bir konu. 


15 Nisanda tamamlanması beklenen İzmir'e bağlı diğer ilçelerin kongre tarihleri ise şöyle sıralanıyor: 


Seferhisar, Urla, Dikili 
ve Menemen İlçeleri 9 
Nisan Pazartesi. Çeşme, Karaburun, Kiraz ve Kemalpaşa 13 Nisan Foça, Ödemiş ve Kınık 14 Nisan, Selçuk, Bergama ve Torbalı Ilçeleri ise 15 Nisanda yapılacak. Şimdiye kadar yapılan tek ilçe kongresi Bornova'da merkez ekibin başarısı ile sonuçlanırken diğer ilçelerde de merkezin önde gittiği bildiriliyor. 

İl kongresi için ise her iki grubun kesinleşmemiş ikişer adayı var. Merkez kanat Sedat Akman ve Ahmet Dozovalılar, Demokratik Sol grubu da Sedat Öktem ve Emin Büyükçelebi arasında yapacağı tercih için ilçe seçimlerinin tamamlanmasını bekliyor. Merkez İlçe Başkanlığı için merkezcilerin adayı Haluk İltegün'ün Ahmet Düzovallar'ı, Demokratik 
Sol'un adayı Kemal Karataş'ın ise Emin Büyükçelebi'yi il başkanlığı için destekleyeceği (o bildiri!:- yor. 


Beledıye Başkanı Alyanak'ın ise Sedat Öktem'in adaylığında ısrar etmesi bekleniyor. 


Anma Toplantısı 


Partimiz, 20. ölüm yıldönümünde, Türkiye Proletaryasının büyük önderi 


ŞEFİK HÜSNÜ'YÜ 


anma toplantısı düzenlemiştir. 


PROGRAM: 
KONUŞMC Mustafa Kemal 


Çamkıran 


Şiirler, 
Devrimci Koro, 


TİKP Merkez 
Komitesi Üyesi 


Ozanlar, 


8 Nisan 1979 Saat: 14:00 
Yer:TİKP Ankara İl Lokali: 


Karanfil sok. No:26 
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Türkiye işçi Köylü Partisi Ankara il Merkezi 


İzmir'de Lise Müdürlerinin "okullarda huzurun nasıl sağlanacağı” konusunda demeç vermeleri engellendi 


İZMİR MİLLİ EĞİTİM Md. YARDIMCISI 


YAYINIMIZIN KARIŞIKLIK ÇIKARACAĞINI İDDİA ETTİ 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tanrıöver'in "Okullarda Huzurun Nasıl Sağlanacağı"' konusunda lise müdürlerinin açıklama yapmalarını engellemesi üzerine,İzmir'deki okul müdürlerinin görüşlerini yansıtamıyoruz. 

Lise müdürlerinin köşemizle ilgili soruları cevaplamalarının hiç bir sakıncalı yanı olmadığını, yalnız siyasi içerikli, hükümetin lehinde veya aleyhinde beyanat vermelerinin yasak olduğunu Valilikten öğrendikten sonra bunun lise müdürlerine iletilmesi için bir dilekçe verdik. Dilekçemiz Milli Eğitim'e sevkedildi. Milli Eğitim'de karşımıza çıkan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tanröver'le aramızda bir konuşma geçti. İzmir lise müdürlerinin görüşlerini açıklayamamakla birlikte Haşmet Tanrıöver'in görüşlerini açıklıyoruz. 


AYDINLIK — Dilekçemizi sevkettiler. 

H.TANRIÖ VER — Bu konuda lise müdürlerinin demeç vermesi kanunen yasaktır. Bizde bunu okullara iletemeyiz. 


AYDINLIK — Valilikten bu ko- 


nuda fikirlerin alınmasında hiç bir sakınca olmadığını öğrendik. 


H.TANRIÖVER — Yasak değil diyenler kanunu okusunlar. Hem bunun amacı başka, Bu karışıklık çıka- 


size 


racak bir yayın. 

AYDINLIK — Her yerde olduğu gibi, İzmir'deki okullarımızda da huzurlu bir öğrenim sürdürülemiyor. 


H.TANRIÖVER — Biz bu konuda çalışma yapıyoruz. Okul müdür- 


leriyle sürekli toplantılar yapılıyor. 
Çözüm aramaya çalışıyoruz. Size ne oluyor? 


AYDINLIK — Mutlaka belli çalışmalar vardır. Biz de basın olarak idarecilerin bu konudaki görüşlerini ve çalışmalarını kamuoyuna yansıtmaya ve üzerimize düşen görevi yapmaya Çalışıyoruz. 


H.TANRIÖVER — Kamuoyuna yansıyacak da ne olacak? Bunun hiç bir önemi yok. 


Daha sonraki bir görüşmede ise Haşmet Tanrıöver ile aramızda şu konuşmalar geçti. 


H.TANRIÖ VER — Sorular bize verilsin. Okul müdürlerine biz gönderelim. Sonuçları aldığımızda toplu olarak iletiriz. Görüşmeler siyasi yöne kayabilir. Sonra yalnız müdürler- den alınacak fikirler tek yanlı olacaktır. Lise müdürlerinin isimlerinin öğrenilmesi de sakıncalıdır. 


AYDINLIK — Neden sakıncalı? 
H.TANRIÖVER — ---------- 


"KARIŞIKLIK? NASIL SON BULACAK? 


Bir süre önce gazetemizde "Okullarda huzurun nasıl sağlanacağı konusunda bazı fakülte: ve yüksek okulların öğretim üyeleri ile orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerinin düşüncelerini açıklayan kısa demeçlere yer verdik. Kısa diziye başlarken de belirttiğimiz gibi amacımız, gençlik içinde sürdürülen kargaşalığın, zor kullanımının yerini huzur ve birliğe bırakmasına katkıda bulunmaktı. 

Gazetemize görüşlerini belirten değerli öğretim görevlilerinin hemen hepsinin vurguladıkları gibi bugün gençlik içinde demokrasi ortadan kaldırılmıştır. Birleşilen ortak nokta gençlik içinde huzurun farklı fikirlerin tartışılabileceği ve görüşü ne olursa olsun bütün öğrencilerin okuyabilecekleri bir ortamın sağlanmasıyla gerçekleşebileceğidir. 
Herşeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, öğrenim kurumların- da süren huzursuzluğun son bulması kısa sürede ve alınan bir takım biçimsel tedbirlerle gerçekleşmeyecektir. Ancak meselenin çözümü geniş öğrenci kitlelerinin ardından, birinci derecede, okullardaki öğretim görevlilerini öğretmen ve yöneticileri de ilgilendirmektedir. Gene degerli bir lise müdürünün ifade ettiği gibi öğretmenlerin, ana babaların sorunun çözümü için birleşmeleri de bu şartlarda büyük önem taşımaktadır. 

Ancak, yukarıdaki haberde görüldüğü gibi sürdürdüğümüz ya- 


yına karşı çıkanlarda var. İzmit Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tanrıver yayınımızın karışıklık çıkaracak bir yayın olduğunu iddia ediyor ve ardından da ilave ediyor: 


“Kamuoyuna yansıyacakta ne 

olacak. Biz bu konuda çılışmalar yapıyoruz. Çözüm arıyoruz.” 
İzmir Milli Eğitim Müdürü gibi ilginç düşünen başka yöneticiler de var. İstanbul'da bu konuda görüştüğümüz lise müdürleri de demeç veremeyişlerinin nedeni olarak Milli Eğitimin üzerlerindeki baskılarını gösteriyorlardı. 

Sorun, öğrencilerden kopuk kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla çözülecek bir sorun değildir. Ülkemizi bir ucundan öteki ucuna kadar saran huzursuzluğun çözümü için bugün Sayın Tanrıver'in söylediklerinin tam aksinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Yani öğretmenlerin, yöneticilerin bütün öğrencilerle birleşerek huzursuzluk yaratanlara 


karşı mücadele etmeleri ve bil- 


miyorum, görmedim, duymadım" tutumunu bırakmaları gerekiyor. 

Şimdi bütün kamuoyu önünde lise müdürlerinin, öğretmenlerinin görüşlerine açıklamalarından çekinenlere soruyoruz? 
Binlerce öğrenciyi görüşlerinin açıklanmasından korktuğunuz yöneticilerin, öğretmenlerin eline nasıl teslim ediyorsunuz? 


HAYDARPAŞA LİSESİNDE 
NELER OLUYOR? 


Haydarpaşa, Kadıköy Yakasının belki de İstanbul'un en büyük lisesi. Eski Askeri Tıbbiye'nin bir kışlayı andıran binası şimdi binlerce öğrenciyi bağrında topluyor. 

Haydarpaşa, eskiden beri canlı, hareketli bir okul olarak tanınagelmiştir. 

Bu lisede bir şeyler oluyor... 

Geçen Pazar günü öğleden sonra, lise, güvenlik kuvvetleri tarafından kuşatılıyor. Okulda büyük bir arama yapılıyor. Ta çatıda, tavan aralarında, Halkın Yolu'nun, Kurtuluş'un, Partizan'ın eski sayıları, çok sayıda afiş, pankart bulunuyor. 

Bundan bir süre önce de, sınıflar- daki 18 kadar Atatürk portresi bilinmeyen kişilerce tahrip ediliyor. 
Sıkiyönetim 600 kadar öğrenciyi sorguya çekiyor. Sonunda, iki ortaokul öğrencisi, Atatürk portrelerini kendilerinin tahrip ettiklerini itiraf ediyorlar. Bu öğrenciler, Halkın Yolu'cusu olarak biliniyorlar. Tabii esas kışkırtıcılar bulunamıyor. Öğretmenler, karakola çekiliyor. Bir binbaşı, öğretmenleri, öğrencilere göz yummakla suçluyor. 

Bu sıralarda, bir başka gelişme oluyor. Sıkıyönetimin Milli Eğitim Müdürüne yazdığı bir mektup yanlışlıkla başka bir okula gidiyor. 
Haydarpaşa'lı öğretmenler, bu mektuptan tesadüfen haberdar oluyorlar. 


Sıkıyönetimin yazısında, Hay- 


darpaşa Lisesi'ndeki (o huzursuzluğun nedeni olarak öğrencileri koruyan bazı öğretmenler ve hatta idare gösteriliyor. Haydarpaşa Lisesi İdaresinin Müfettiş tahkikatı ile cezalandırılacağı belirtiliyor. 

Şimdi öğretmenler huzursuz, idareci huzursuz. . . 

Haydarpaşa Lisesi'nde sahte sol, bu güne kadar epeyce karışıklık yarattı. Daha bir kaç ay önce okulda hakimiyet mücadelesi veren Kurtuluş'un dışarıdan adam getirerek Halkın Yolu'na okulun içinde saldırdığı ve ateş açtığı biliniyor. Halkın Yolu'nun da, sene başından bu yana, thot- zotcu tavırlarla demokrasiyi yok ettiği, öğrenim özgürlüğünü yerli yersiz form boykot ve işgal ile engellediği, okula polis ve askerin girişini kolaylaştırdığı biliniyor. 

Sahte solun yarattığı kanşıklık, okuldaki pek çok öğrencinin öğretmenin tepkisini çekiyor. Bunlar, okulda gördükleri, yaşadıkları olaylann solculukla ilgisini kuramıyorlar ama ''sol' olarak gördükleri sahte "sol'a katlanmayı, başka yol göremedikleri için kaçınılmaz sanıyorlar. 

Haydarpaşa Lisesine de huzur gene öğretmenlerin, öğrencilerin sahte solun zorbalığına karşı birleşmeleriyle gelebilecektir. Okulda sağlanacak, herkesin fikrini serbestçe söyleyebileceği bir ortam, sahte solun zorbalığına da« darbe indirecektir. 


| Anti-MHP Komitenin faaliyetlerinden rahatsız 


4) onze cruijzing ven hot i ich per abuis hebben sangi 


TKP'lilerin Hollanda'da, Anti-MHP Komiteye gönderdiği mektup. 


TKP, HOLLANDA” DAKI 
ANTI-MHP KOMITEYI YIKMAYA 


ÇALIŞIYOR 


NİYAZİ TERZİ (AMSTERDAM) Bundan bir süre önce Hollanda'da kurulan 


olan sahte TKP, Hollanda'daki legal örgütü HTİB (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği) aracılığıyla Komiteyi yıkmaya çalışıyor. 

“HTİB, HTOB (Hollanda Türkiyeli Öğretmenler Birliği) ve AKPG (Misafir İşçiler İçin Eylem Komitesi) imzalarıyla bundan bir süre önce Anti-MHP Komite'ye bir mektup gönderil- di. Bu mektupta, Komite üyesi Niyazi Terzi'nin provokatör olduğu, Aydınlık gazetesinin faşist Tercüman gazetesi tarafından “asıldığı, TİKP ve Aydınlık'ın terörist olduğu iddia edilmektey- di. 

Yapılan araştırma sonucu, mektubu gönderenin CPN (Hollanda 'Komünist Partisi) ve AKPG üyesi olan Nel Soetens olduğu zarfın üzerindeki el yazısından anlaşıldı. Rotterdam' da Faslı açlık grevcisi bir kişiyi polise ihbar edip yakalatmak ve Rusya'ya karşı olanlara düşmanlığıyla tanınan Nel Soetens, bir süre önce de Anti: MHP Komite üyelerine saldırmıstı 

Öte yandan 3 Aralık 1978 yılında, HBF (Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu) PVDA (Emek Partisi-ana muhalefet partisi) PPR (Radikallerin Siyasi Partisi), KENML (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi Marksist Leninist) gibi 20'nin üzerinde parti ve örgütün yer almasıyla kurulan Anti-MHP Komite faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluşundan beri TKP'nin saldırılarına uğrayan Komite anarşinin öteki kaynaklarını araştırıyor. 


AZOT SANAYİİNDE 45 MİLYON LİRALIK 


MIMARLAR ODASI KONGRESİNDE 


Divanı, Teoman 


aday kazandı 


Kim bu Demokratik Solcular? 


Mimarlar Odası Genel Kurulunu engellemek için çeşitli tertiplere başvuran TKP'liler, kongre günü gelip çatınca yeni bir çabayla ittifaklar aramaya giriştiler. Nitekim "Güç ve Eylem Birliği Yolunda Mimarların Örgütlü ve Demokratik Birliği" başlıkla çıkarılan broşürde, Birlik Dayanışma'nın yanında Demokratik Sol ve Demokrasi İçin Birlik imzalarını da görüyoruz. 

Broşürde baştan sona sahte TKP'nin fikirleri işleniyor. CHP hükümetine çatılıyor, "dünya sosyalist sistemine düşmanca tavır “takınarak hedef şaşırtan anlayışlar"'la,kesin mücadeleden bahsediliyor. ''Odamızdaki 'politikalar üstü' politika geriletilecektir"' denilerek Oda yönetimini yıkma çağrıları yapılıyor. 

Bu broşür, sadece Birlik Dayanışma imzasıyla çıkarılsaydı bizi şaşırtmayacaktı. Çünkü onların siyasetleri, ne yapmak istedikleri bellidir. 


İlginç olan şudur. Bu broşürde Demokratik Sol'un imzası da vardır. Kongre salonunda aramamıza rağmen bu imzaya sahip çıkan bir Demokratik Sol'cuya rastlayamadık. Gerçi TKP' nin başkalarının imzalarını kullanma gibi sahtekarlıklarını önceden beri biliyoruz. Ama CHP' nin özellikle son ilçe kongrelerinde iyice ortaya çıkan tutumu, kafamızda ciddi kuşkular uyandırıyor. CHP, revizyonizme, sahte sola karşı «açık tutum almadığı için kendi içinde bölünmekte, CHP kisveli TKP'liler bir çok kitle örgütünde, TKP-CHP ittifakı sağlayarak CHP'ye karşı mücadele yürütmektedir. Bu da Köy-Koop'ta olduğu gibi bir kısım "CHP'lilerin ellerinde TKP bayrağıyla CHP'ye karşı "savaşim''ını getirmektedir. 

Mimarlar Odası Kongresi için çıkarılan broşürde TKP ile birlikte imza atan Demokratik Sol'cular kimlerdir? Kendileri açıkça ortaya çıkmadıklarına göre CHP yönetimi bunları araştırmak için bir çaba göstermiş midir? 

Bu konuda CHP'nin alacağı tutum hem kendi geleceği hem de Türkiye halkı açısından son derece önemlidir. 


FOSFAT ALIMI YOLSUZLUĞU YAPILDI 


ANKARA (THA) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, Azot Sanayi TAŞ'nın bundan önceki yönetimince, yabancı şirketlerden yapılan alımlarda 591 bin 
162 dolar, 792 bin 316 
İsviçre frangı ve 32 bin 
819 TL olmak üzere toplam 45 milyon 136 bin 
937 liralık fosfat alımı 
yolsuzluğu yapıldığı tespit edildi. 
Amerikan doları ve İsviçre frangı piyasa değeri üzerinden hesaplandığın- 


MHP'nin veni tertiplerine dikkat! 


Türkeş bugün 
Kütahya'da 
Türkeş'in Kütahya gezisi öncesinde çevre il ve ilçelerden komandolar ile yığılmaya başladılar. Son günlerde dışarıdan gelen komandoların yönetimin- de saldırılar yoğunluk kazandı. 


Son olarak, Eğitim 
Enstitüsü (öğrencilerine saldıran komandolar, 


kendilerine engel olmak istemesi üzerine silah ve sopalarla polise de saldırdılar. Daha sonra çevre esnafı polis aleyhine şahitlik yapmaları için zorladılar. Çevre esnafın buna itibar etmemesi üzeri- 
' ne dükkanlarını yakmakla ve havaya uçurmakla tehdit ettiler. Komandolar sürekli olarak K.Maraş'ı örnek göstererek esnafı ve bütün halkı tedirgin etmeye çalışıyorlar, 

Öte yandan komandolar Tavşanlı ilçesinde de son günlerde saldırılarını arttırdılar. 

Başına Ülkü Ocakları 
Eski Başkanı İsa Çakır ve Ahmet Bilen'in çektiği bir grup komando, dışarıdan getirdikleri plakasız mavi bir minibüsle saldırılar düzenliyorlar. 

Ayrıca Tavşanlı'daki 
Ticaret Lisesinde öğrenciler ve veliler, Fizik Öğretmeni İbrahim Aslan, Matematik Öğretmeni 
Kazım Başar ve Kenan Öztaş'ın Uşak'tan sürgün olarak gelen 6 öğrenciyle birlikte öğrencileri bölme ve kışkırtma çabalarına büyük bir tepki duyuyorlar, 

Tavşanlı'da polislerin tanık olarak giden yurttaşları tehdit etmesi, Kaymakamın halktan gelen uyarıları dikkate almaması da kuşkuları arttırıyor. 

Kütahya ve Tavşanlı halkı ilgililerin en kısa zamanda tedbir almasını ve saldırganların cezalandırılma Higor 


da, tosfat yolsuzluğunun, boyutlarının 75 milyon lirayı aştığı da belirtildi, 

Azot Sanayi Denetçileri, Sanayi ve Maliye Ba- 


raman, İsmail Hakkı Yücel, Harin Alpay, yönetim kurulu üyeleri Saim Sancar, Kani Turhan ve Mehmet Hasdemir ile Ti- 


caret Müdürü Cavit Aydoğru hakkında Ankara Ticaret Mahkemesinde dava açıldı ve ilk duruşma yapıldı. 


kanlıkları ile şirket müfettişlerinin raporları ve Genel Kurul tutanaklarına göre, eski yöneticilerin piyasa araştırması yapmadan satınalma komisyonlarında görüşülme- den ve yönetim kurullarında karar alınmadan bazı yabancı firmalardan vasıfsız fosfat alımı yaptıkları anlaşıldı. Ayrıca, alınan fosfatın vasıfsız olması nedeniyle Türkiye" 
deki gübre fabrikalarının arızalanarak üretimin durmasına da yol açtıkları belirtildi. 

Bu nedenle Azot Sanayi TAŞ'nin eski genel müdürlerinden Kamil Şener ile Doğan Abdülselamoğlu ve genel müdür muavinleri Alaaddin Ka- 


laştırdı. 


Başkanı 


HABER MERKEZİ 
Avrupa 
Topluluğu Dışişleri Bakanları önümüzdeki 


şamba günü 95 ülke tara- 


fından imzalanacak yeni Dünya Ticaret Anlaşmasını parafe etmeyi karar- 


Avrupa 
Topluluğu 
Roy 
Brüksel'de basın toplantısında topluluğun kararını acıklarken 


Dünya Ticaret Anlaşması 


Brüksel'de parafe ediliyor 


İtalya'nın yeni Dünya Ticaret Antlaşmasına bazı itirazları bulunduğunu, ancak bu itirazların giderilmesinin (o beklendiğini söyledi. Kısa adı GATT olan Birleşmiş Milletler Gümrük ve Ticaret Antlaşmasına üye 95 ülkenin 
5 yılı aşkın bir süredir 
yaptıkları görüşmeler sonucu hazırlanan yeni 
Dünya Ticaret Antlaşması çarşamba günü örgütün Cenevre'deki merkezinde imzalanacak. 


Ekonomik 


çar- 


Ekonomik 
Komisyon 

Jenkins düzenlediği 


Diploma törenine çok sayıda üniversite üyesi ve görevlileri ile öğrenci Yakmları Kutildı. Cörende ayrıca bilimsel araştırma dalında başarı kasunan öğrenciler ödüllendirildi. 
(vanda) (Fotoğrut: Yusut ÇELİK) 


Tıp mezunu 
231 öğrenci 
törenle diplomalarını aldı 


İSTANBUL(ÖZEL) 

İstanbul Tıp Fakültesinden 1978 
1979 öğrenim yılında mezun olan 
231 öğrenci dün düzenlenen bir törenle diplomalarını aldılar. 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi salonunda yapılan törene, İstanbul Üniversitesi rektörü Prof, Dr. Haluk Alp, İstanbul Umiversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Güngör Ertem, bazı fakültelerin dekanları ile öğrencilerin yakınları katıldı. Törende birer konuşma yapan, Prof. Dr. Alp ve Prof. Dr. Ertem, genç mezunların meslek hayatlarında başarılar dileyerek, zorbalığa haksızlığa boyun eğmemelerini, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunmalarını istediler. Ayrıl ca Mezunlar adına birincilik ödü- 


lünü alan Yako Jak Özsarfatı ile ikincilik ödülünü alan Asuman Çelenk'te birer konuşma yaparak, sağlık problemlerinin çözülemediği bir ülkede görev yapmanın önemini belirtmişlerdir. 

Daha sonra Bilimsel Araştırma dallarında ödül kazanan öğrencilere- de ödülleri verildi. ödüllerin dağıtımı ile süren törende, Tıp eğitiminin yenileştirilmesi, öğrenci araştırmalarının teşviki gibi konulara da deginildi, ayrıca Tıp öğrencilerinin hazırladığı 14 Mart öğretim ve eğitim paneli yılın olayı olarak nitelendirildi. Tören folklor ve halk müziği gösterileriyle sona erdi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Mimarlar Odasının dün başlayan 25. Olağan Genel Kurulunda TKP yanlıları Divan Seçimini kaybettiler. 

Seçime geçilmeden önce TKP yanlıları seçimi engellemeye çalıştılar. 
Divan Seçimi için oylamanın tek tek isim okunarak yapılmasını önerdiler. Ancak bu önerge 
4145'e karşı 239 oyla reddedildi. Daha sonra divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Devrimci Demokrat Yurtsever Mimarların Birliği adayı Gürol Gürkan seçildi. 


Daha sonra köngrede 


bir konuşma yapan O-, 


da Başkanı Yavuz Önen, çalışanların sosyal ve ekonomik güvenceye kavuşmaları için grevli toplusözleşmeli sendikal haklarının tanınmasını istedi. Önen, konuşmasında, kongredeki TKP yanlılarının tutumuna da değinerek şunları söyledi: 


“Kısır siyasi çekişmelerle bu birliktelik parçalanamayacak, bu tür girişimler er geç başarısızlığa uğratılacaktır. 
Tüm çalışanların ortak mücadelesi güçlenerek sürecektir. İdeolojik mücadeleyi burjuvazinin uyguladığı yöntem ve taktiklerle kongre kâvgalarına indirgemek, meslek kuruluşlarını ideolojik ımücadelenin sıcak alanına çevirmek ve odamızı siyasi parti hegemonyasına dönüştürme eğilimleri, bertaraf edilmesi gereken yozlaşma ve hastalıklardır. Yadsınamayacak ve küçümsenemeyecek devrimci bir uğraş vermiş olan mimarlar bugün mücadelelerini güçlendirme görevi ile karşı karşıyadırlar." 

Bilindiği gibi 9-10 
Martta Ankara'da yapılması gereken Genel Kurul TKP'ilerin engellenmesiyle 6-7 Nisan'a ertelenmişti. 


Büyükçiğli 
Belediyesinde üslenen 
16D'liler çevrede saldırı düzenliyorlar 


İzmir'de TIKP yöneticilerine yönelik saldırılar son günlerde artıvor. 

Kemal Demiralp adlı bir devrimcinin önceki gün bir kahvede İGD'lilerin saldırısına uğraması üzerine açıklama yapan Karşıyaka TİKP İlçe Yöneticisi Durmuş 
Yalçın, İGD'lilerin Belediyede üstlenerek çeşitli saldırı ve tertipleri bura- dan yönlendirdiklerini belirtti. 


Karşıyaka İlçe Örgütü adına bir açıklama yapan Durmuş Yalçın, bu tür- den saldırıların daha önceden kendisine ve Yönetim Kurulu üyesi İlhami Esen'e de yöneltildiğini söyledi. Durmuş Yalçın 


açıklamasına devamla İĞD'lilerin Büyükçiğli Belediyesine , üstlendik - 


lerini ve buradaki Belediye Başkanı da dahil olmak üzere CHP'lilerin genel olarak taviz kar tutumların- dan güç aldıklarını vurgu- 


ladı. 
Makama ya zam yapıldı 


ANKARA(AA) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türk Otomotiv Sanayi ile Otoyol şirketlerinin imal ettikleri kamyonların perakende satış fiyatlarına zam yapıldı. 


Sanayi Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türk Otomotiv Endüstrisinin ürünleri olan 1800-205 kamyonun perakende satış fiyatı 
800 bin, Ford D-1210 
kamyonu 705 bin lira, Otoyol'un imal ettiği 
F-130 NT büyük çekerin 
fiyatı ise 1 milyon 187 
bin lira olarak tespit edildi. 


MAKARNA 
FİYATLARI 


Öte yandan makarna- nın kilogram olarak fabrika satış fiyatı da 16 lira 
50 kuruş olarak belirlen- 


Öztürk ün desteklediği 


(Aydınlıkli 


asker topluyor 


ZAPU: (Zimbabve Afrika Halkları Birliği) Genel Sekreteri Msika, Türkiye hükümetinin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı ve yetkililerle görüştü. İlk Kurtuluş Savaşını veren Türkiye'den, kendi kurtuluşları için yardım beklediklerini söyledi. 

Zimbabve (Rodezya) İan Smith'in ırkçı beyaz azınlık rejiminden kurtulmak için mücadele eden bir ülke. İki örgüt, ZANU (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği) ile ZAPU ülkelerini kurtarmak için Yurtsever Cephe'de birleşmiş bulunuyorlar. Zimbabve Ordusu (ZİPA) da yüzde doksanı ZANU'dan, yüzde onu ZAPU'dan oluşan bir ittifak ordusu. 

Birleşmiş Milletler, ırkçı rejimi gayrı meşru görerek, Yurtsever Cepheyi tanıyor. Bütün dünya ülkelerinin Zimbabve kurtuluş hareketine yardım etmelerini istiyor. 

Birleşmiş Milletlerin bu kararlarının altında Türkiye'nin de imzası var. "Dünya Irkçılıkla 
Mücadele Günü" ilan edilmiş olan her yılın 21 
Mart gününde, Türkiye Başbakanları ırkçılığı kınayan bildiriler yayınlarlar, Afrika'da ırkçı rejimlere karşı mücadele eden halkları desteklediklerini açıklarlar, 

Bir Zimbabve heyetinin Türkiye — hükümetinin davetlisi olarak gelmesi, hafızamızı iki yıl kadar geriye götürüyor. İki yıl önce Aydınlık'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ZANU heyetinin, 18 Mart 1977 günü sınırdışı edilmesi olayını hatırlıyoruz. 

Irkçılıkla mücadele günlerinde ata ata mangalda kül bırakmayan hükümet ise, ZANU'nun gelişinden son derece rahatsız olmuştu. Daha ilk gününden konukların peşine "iyi saatte olsunlar" takıldı. İkinci günü, siyasi poti konuklara 19 Martta Spor Sergi Sarayında yapılacak konferansta konuşmamaları gerektiğini söyledi. 

Gerek Dışişleri, gerek İçişleri ZANU heyetinin geleceğinden ve programından haberdar edilmişlerdi. Hatta heyet, hükümetle görüşmek için resmi müracaatta bulunmuştu, Ama hükümetin niyetinin pek iyi olmadığı anlaşılıyordu. 
Kısa bir süre önce Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcilerinin gözaltına alınıp işkence edilmeleri olayını hatırlayarak, tekrar gerekli girişimlere başladık. 

Zamanın İstanbul Valisi, öğrendikten sonra şöyle diyordu: 

—Demek bana yanlış bilgi vermişler. Bana bu adamların Türkiye'den Afrika'ya paralı asker toplamaya geldiklerini söylemişlerdi. Merak etmeyin, konferansın yapılması için ilgilenirim. 

Nasıl ilgilendiğini daha sonra gördük! 

Ankara'da konuyla ilgilenecek yetkili bulunamıyordu. İçişleri Dışişlerine, Dışişleri İçişlerine havale edip duruyordu. Dedik ya, işin içine bir kere "'iyi saatte olsunlar" kanşmıştı. 

Sonunda İçişleri: Bakanlığında "yetkili" bir müsteşar bulunabildi. Rodezya'nın «dünyanm neresinde olduğundan habersiz bulunan müsteşar, kendine MİT tarafından verilen bilgileri de tam anlayamadan sıralıyordu: 

—Bunlar komünist asilan Smith'inadamlarıymış, paralı gerilla toplamaya gelmişler. Hem bu işin TÖB-DER'le ne ilgisi var? TÖB-DER niye afiş asıyor? 

Müsteşar , ZANU'nun konferans afişleriyle TÖB-DER afişlerini bazı yerlerde yan yana görünce aynı şey sanmıştı! Bu müsteşar daha sonra seçimlerde MHP'den adaylığını koydu ama seçilemedi. 

İçişlerine dert anlatamayacağımızı anlayınca tekrar Dışişlerine gittik. Oradaki yetkili ise Türkiye'nin dış politikasını, Birleşmiş Milletler kararlarını ve kendi Bakanlığının tutumunu unutacak kadar telaş içindeydi: 

—Aman, bu İçişlerinin ne yapacağı belli olmaz. Diplomasi kurallarından anlamazlar. Konferans falan yaptırmayın. Sınırdışı ederler, diplomatik skandal çıkar. 

Konferansın yasal olduğunu kimseye anlatamayınca, heyet "peki konferansı yapmayalım, biz buraya dostluk ve dayanışma için geldik. Mesele çıkmasını istemeyiz" dedi. 

Ama MC, ırkçı lan Smith gibi davranmaya kararlıydı. Konuklar o akşam gözaltına alındılar. Sabaha karşı da sınır dışı edildiler. Zamanın Birinci Şube Müdürü yapılan hatanm farkındaydı. Konukları sınırdışı ederken mahcubiyetinden kızarıyordu. 

Üç gün sonra MC'nin Başbakanı Demirel, yüz kızartıcı olayı unutmuş gibi, Dünya Irkçılık Günü nedeniyle ırkçılığı kınayan bir bildiri okumaktaydı. .. 

Çarşamba günü Gündüz Ökçün ile görüşme- den önce basın toplantısı yapan ZAPU temsilcisi Msika iki yıl önceki olayı hatırlatan bir soru üstüne şöyle diyor: 

—ZANU'nun sınırdışı edilmesi ZAPU'nun sınırdışı edilmesi anlamına gelir. Ne var ki, Türkiye hükümeti bizi davet etti. Zaman değişiyor. 
Türkiye hükümetinin de artık görüşü değişmiştir. ZANU heyetinin de Türkiye'yi ziyaret edebileceğini umut ediyoruz." 

Bu bizim de umudumuz. Türkiye'nin kendini dünyada yalnız bırakan kafayı değiştirmesini ve geçmişteki ayıplarını tamir etmesini arzuluyoruz. 


durumu 


ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ TKP'NİN 

İZMİR' DEKİ MİTİNGİNE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI 


ANKARA(ÖZEL) 
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi adına dün basına bir açıklama yapan Genel Sekre- 


ter İbrahim Tezan Çağdaş Hukukçular Derneği- 


nin İzmir'deki mitinge katılma kararı olmadığını belirtti. 

İbrahim Tezan yaptığı açıklamada gazetemizde bir gün önce "TKP yankları 1 Mayıs'ta İzmir'de misng yapacak," başlıklı habere değinerek şöyle dė- 

H 

"Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezinin böyle bir mitinge katılma kararı olmadığı gibí, tertip heyetinde görev almak üzere herhangi bir üyesini de görevlendirmemiştir."" 

İbrahim Tezan İzmir'deki mitinge katılanın Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesinin olabileceğini, bir yanlış anlamaya meydana vermemek ve katılma kararının genel merkeze ait olmadığını belirty vaptıklarını belirtti. 


Şe 


M.REŞAT 


İ SÜMERKAN 
İ | fotoğraflarını 


{ Trabzon'da sergiledi 


M.Reşat Sümerkan' 
ın 28 yapıttan oluşan 


"ADAMLAR" konulu fotoğraf sergisi 16 Mart 
7 Nisan tarihleri arasında Trabzon Devlet Gü- 


zel Sanatlar Galerisin- . 


de izlendi. 

Kendisiyle görüştüğümüz sanatçı öz geçmişi ve çalışmaları konusunda şunları söyledi: 

"Trabzon'da doğdum. KTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdim. 
Halen aynı fakültede asistanlık yapmaktayım. 


“1971'lerde plastik sanatların bir dalı olan fotoğraf sanatı üzerine çalışmalarıma başladım.. İlk sergimi 1973 
yılında KTÜ'de açtım. 
1976'da "ÇOCUKLAR' 
1977'de "KADINLAR" 
konulu çalışmalarımı Trabzon, Ankara ve İstanbul'da sergiledim. 


1979'da o "ADAM- 
LAR" konulu yapıtlarım, ili, kez Trabzon’ 
da sergilenmektedir. 
Bunun dışında çeşitli sanatçılarla grup sergilerine katıldım. 


Bir sanatçı olarak, fotoğraf sanatına yönelişinizin özel bir 


nedeni var mı? 


—Zamanı durdurmak isteği; başlangıçta bu düşüncenin etkisi olabilir. Bir de, resime daha gerçekçi olduğundan, gerçeği daha yalın tespit edebilmek için fotoğrafçılığı seçtim diyebilirim. 

—Çalışma yönteminizden söz edermisiniz? 


Yörenin etkileri oldu mu? 


—Üç yıl önce yaptığım bir planı uyguladım. Yukarıda da sözettiğim gibi: "ÇOÇUK- 
LAR", "KADINLAR" 
ve "ADAMLAR" konulu yapıtlardı bunlar. Bu yapıtlarda yaşadığım yörenin insanlarmı görüntüledim. Bir yerde bu zorunlu da oldu. İleride olanaklar elverirse 


MESUT AKTAY 


Türkiye'nin diğer yörelerinde de çalışma yapmak istiyorum. 

—Karşılaştığınız zorluklar nelerdir? 


—Fotoğrafçılık, sanat dalları içerisinde en pahalı çalışmayı gerektiren bir sanat. 
zellikle son iki yıldır fotoğrafçılık malzemeleri alabildiğine zam görüyor. Bir sanatçı bir konuya ne kadar değişik ve çeşitli açılar- dan yaklaşabilir, ne kadar çok deklanşöre basarsa, iyi bir yapıt ortaya koyabilmesi de o oranda olanaklı olur. Bir de elde edilen görüntülerin iyi malzeme ile de-Zerlendirilme zorunluluğu var. Küçük bir leke, çizik fotoğrafın sanat değerini düşürme- ye yeter. Son zamlar- dan sonra deklanşöre basmak amatör sanatçıları odüşündürecektir sanırım. 


—Bunun >< dışındaki sorunlarınız nelerdir? 
—Her sanat dalında olduğu gibi, fotoğrafçr lıkta da bizde bir grubun tekeli var. Bunlar yeni yetişen sanatçr lar. Özellikle amatörler üzerinde bir 'lonca' kurmuşlar. Her şeyi kendi denetimlerinde tutmak istiyorlar. Kendi yapıtlarmı sergilemek. yayınlamak gibi... 
Örneğin amatörlere yönelik bir dergi çıkıyordu. Bunu hazmedemediler, engellediler. Trabzon'da birçok fotoğraf sanatçısı olmasına karşın fotoğrafçılıkla ilgili Trabzon'a gelen bir dergi bile yok. 

—Kültür o Bakanlığı 


nın sorunlara eğilmesi nasıl olabilir? 


—Fotoğraf, toplumun her kesiminden, her kültür seviyesin- 


den insanın ilgi ile izlemesi ve anlaması mümkün. 

Türkiye'nin bir fotoğraf geçmişi var. Yetenekli sanatçılar, or- 


sanat 


edebiyat 


TYS Kurultayının. 
getirdikleri 


NEGATI GONGÖR 


Geçtiğimiz haftanın son iki günü içinde —cumartesi, pazar— Türkiye Yazarlar Sendikasının 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. 


TYS'nin adına yaraşır bir ağırbaşhhk içerisinde gerçekleşen toplantı, yadsınmaz biçimde, kimi sorunları da beraberinde getirdi. Yada şöyle söyleyelim: Türkiye Yazarlar Sendikasının bağrında taşıdığı kimi çelişkiler (siyasal ve kişisel çelişkiler), birbirleriyle hesaplaşmak üzere iyice su yüzü- ne çıktı. Kurultayda Ve bu hesaplaşma, kendi çizgisini egemen kılma yolunda, kimi ortaklıklara, yorumlanması zor uzlaşmalara başvurulduğu da görüldü. Denilebilir ki, aralarında uzlaşır nitelikte çelişki bulunan gruplar, dünyanın dört bucağın- da yapılan Genel Kurul toplantılarında, kendi çıkarlarının gerektirdiği biçimde uzlaşırlar, ortaklık kurma yoluna giderler. Doğrudur bu yargı elbette. Aralarında ortak bir Çizgi bulunan grupların uzlaşma yoluna başvurmaları, dünyanın en doğal olaylarından biridir. 


Ancak, Türkiye solunun, içinde çelkalandığı' siyasal bölünmeler karşısmda her zaman fraksiyonlarüstü kaldığı ve kalması gerektiği söylenen TYS'nin bu özelliğine zarar verecek boyutlara ulaşmıştır, 4. Genel Kurulda billurlaşan hesaplaşmalar! 

Türkiye Yazarlar Sendikasının bir üyesi olarak bu kaygıdan uzak olmayı, doğrusu bütün kalbimizle isterdik. 
Nitekim, Sendika Genel Başkanı Aziz Nesin de, Kurultay toplantısı sırasında yaptığı konuşmada bu yönde- ki kaygısını açık seçik belirtti. Sendika Yönetim Kurulunu belirleyecek olan üyelere, seçimlerini sağduyuyla yapmaları için çağrıda bulundu Genel Başkan... Ne ki, böyle bir çağrıyı yapan, bu doğrultudaki haklı kaygılarını belirten Aziz Nesin'in, TYS'yi şimdilerde tehdit edip duran 'bölünme' tehlikesi konusunda büsbütün sorumsuz olduğunu söylemek olanaksız! Bunun sorumluluk payını, Genel Başkan olmak sıfatıyla Aziz Nesin de omuzlarında taşımaktadır. 
Özellikle, Sendikaya yeni üyeler alınırken, Nesin'in gerekli titizliği gösterdiğini söylemenin zor olduğunu sanıyoruz. Kurultayda ortaya çıkan “ele geçirme" çabalarının tohumu çok zaman öncesinden ekilmişti Sendikanın bağrına. Yazarlık sanatıyla uzaktan uzağa bile ilişkisi bulunma- 
‘yan kimi fraksiyon adamları dolduruldu bol bol. Yaşamı boyunca tek 


yazı yazmamış ve yazmayacak olan kişilere, TYS'nin kimlik kartı verildi, mevlüt şekeri dağıtır gibi... 

Türkiye Yazarlar Sendikasının çatısı altında toplanıp, onun "yüksek prestijli” hoparlöründen kendi siyasal görüşlerini yaymak isteyen her çizgi, Genel Kurulda oy sayısını artırmak amacıyla, "kaleminden kan damlayan katiplerine" üyelik sıfatı sağladı! 

TYS Kurultayının getirdiği sorunların arkasındaki bu etkinlikleri görmüyor ya da görmek istemiyorsak, ülkemizin biricik yazar örgütünün kapısını, fraksiyonların rüzgarına daha baştan açık bırakıyoruz demektir! Yalçın Küçük'ün bu konuyla ilgili olarak Genel Kurulda yaptığı konuşma ise gerçekten ibret vericiydi: "Ben yazar değilim. Lütfedip beni sendikaya üye kabul ettiniz. 
Ama Türkiye Yazarlar Sendikasının bu tavrı doğru değildir. Çünkü, TYS. 
nin nicel büyümeye değil, nitel büyümeye ihtiyacı vardır." 


Yalçın Küçük, TIP'in 'eski bır üyesi olarak söylüyor bunları. Sendikaya kayıt işlemleri yapıldığı zaman bu siyasal örgütün üst düzeyde bir üyesiydi. Küçük'ü üyeliğe önerenler ve kabul edenler, acaba hangi niteliğini gözönünde tutmuşlardı? Kendisinin bile kabul etmediği yazarlığını mı, yoksa bağlı bulunduğu siyasal örgütü mü? Doğrusu bunu tahmin etmek için, falcı olmaya hiç de gerek yok... 

Her şeye karşın, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Kurulu, hiç bir listeyi tek başına yönetime getirmedi. 
Sendikamızın fraksiyon siyasetleri doğrultusunda yönlendirilmesine karşı olduğunu söyleyen Aziz Nesin, Genel Başkanlığı yeniden elde etti. ” 

Şimdi TYS Yönetim Kurulunun yapısı oldukça çelişkili ve karmaşık bir yapıya sahip... Şimdi bütün gözler bu karmaşık ve çelişkili Kurula çevrilmiş durumda... TYS Yönetimi, içinde taşıdığı bütün çelişkilere karşın, Sendikanın ortak çıkar çizgisin- de birleşmeyi becerebilecek midir bilemiyoruz. Elbette bu her şeyden önce, Yönetim Kurulunun lokomotifi sayılan Başkanda düğümlenen bir sorundur. 

Dileğimiz., Başkanlık Kurulunun TYS Kurultayı kadar sağduyulu davranması ve bu konudaki kaygıları giderecek yönde çalışmasıdır. Bu arada, Yönetim Kurulundaki öteki üyelere de Kurultayın, Sendikanın çıkarları yönünde çok daha önemli görevler yüklemiş olduğunu, bilmiyoruz anımsatma ya gerek var mı? 


Ni 


Ki Ra 


Erkek Milli Takımımız İsveç'e umutlu gitti. 


Voleybol Milli Takımlarımız hızlı bir haftaya girdiler 


Erkek Milli voleybol Takımımız Bahar Kupasıvoleybol Turnuvasına katılmak üzere dün uçakla İsveç'e hareket etti. 

Takımımız ilk maçını 8 Nisan gunü İsveç'in Oslo kentinde İngiltere ile oynayacak. 

İsveç'e giden kafile şu isimlerden oluşuyor: 

Kafile Başkanı, Şeref Tunca, İdareci: Tankut Antikacıoğlu, Hakem: Rıza Orhan, Antrenör: Değer Eraybar. Oyuncular: Oktay, Semih, Ata, Uğur, Faruk Bayır, İsmet Kır, Faruk Saran, Zeki, Ahmet, Serdar, Serdar, Serdar Öztaner, Serap. 


BAYAN VOLEYBOLCULAR ANKARA'DA 
ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR 

8-14 Nisan günleri arasında Ankara'da yapılacak olan Bayanlar Bahar Kupasına katılacak voleybol Milli Takımımız İstanbul'dan Ankara'ya gelerek çalışmalarını Atatürk Kapalı Spor Salonunda sürdürüyor. 

Bayan Milli Voleybol Takımımızın Antrenörü Cengiz Göllü, Bahar Kupasında yapacağımız maçların takıma büyük bir tecrube kazandıracağını belirterek ilk dört sırada Ea almamızın’ beklendiğini söyle- 

i. 


Yetkililer Deniz'i maç için Amerika'dar getirdiler. Bakalım Deniz takımı nasıl kurtaracak? .. 
ve şöyle konuştu. 

"Bugüne kadar en iyi takımı oluşturduk. Takımımızın yaş ortalaması 20.5 tur. Bu yaş grubu ile şam piyonanın en genç takımı durumun dayız. En büyük dezavantajımız, takımımızın milli maç eksikliğidir. Ba har Kupası hazırlıkları sırasında yurt içinde ve yurt dışmda kuvvetli takımlarıa özel maçlar yapsaydık turnuvada daha iyi sonuçlar alıp başarılı olurduk." 

Bayan Milli Takımımızın Antrenörü Göllü, Amerika'dan getirtilen Deniz'in, Milli Takımımıza çok yararlı olacağını, yapılan çalışmalarla bu oyuncunun eski formuna ulaştığını söyledi. 


taya çıkardıkları güzel yapıtlar var. Ama bir FOTOĞRAF MÜZESİ yok. Çeşitli yerlerde resim ve heykel müzeleri ve bir de Karikatür Müzesi bulunmaktadır. Bakanlığın öncelikle geçmiş mirasa sahip çıkması bir fotoğraf müzesinin kurulmasını ele alması gerekir. Aksi takdirde gelecek kuşaklar buna sahip çıkacaklar ve şimdiki sorumluları iyi ohatırlamayacaklardır. 


Özetlemek gerekirse, gelecek kuşaklara fotoğraf yapıtlarının iletilmesini sağlayacak bir müze kurulması, Anadolu'daki amatörlere yönelik bir derginin çr 


karılması, Bakanlığın ve yerel yönetimlerin uyumlu bir işbirliğiyle çalışmaları sonucunda genç amatörlere destek olunması ucuz malzeme sağlanması, ortaya koydukları yapıtlara ilgi gösterilmesi beklenir. 

, Siz bu sergiyi kişisel gayretlerinizle açtınız. Yukarıda sözünü ettiğiniz durum karşısında yeni yetişen genç amatörlerin sergi açabilmeleri mümkün olabilir mi dersiniz? 

Bu izlediğiniz sergi- nin yalnız (çerçeve ve cam dışında) kart baskı masrafları 4 bin lirayı geçti. Bu durum karşısında yeni fotoğraf sanatçılarının yetişmesi zor. Özellikle sergi açamayan sanatçılara el u- 


zatılmalı, desteklenmelidir. 

—Gelecek çalışmalarınız hakkında da bilgi verir misiniz? 

—Bundan sonraki çalışmalarımda fotoğrafa yorum getirmeyi düşünüyorum. Bu yorum- dan amacım montaj yoluyla çeşitli görünüm kri anlamlı bir bütün halinde tek kartta toplamaktır. 

—Sanatçılara ve okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? 

—Sanatçıların özgütlenmesi, sorunu çözme yolunda bir adım olacaktır. Sanatçıların, yaşanan ve yaşadığımız gerçeği yansıtmada özen göstermelerini dikerim.. 


Kültür Bakanlığınca 3. Balkan Film Şenliği dolayısıyla düzenlenen afiş ve karikatür yarışmasında afiş dalında Gürbüz Doğan Ekşioğlu, karikatür dalında da Halis Başar, büyük ödülü kazandı. 

Şenlik yürütme kurulunca yapılan açıklamada 1970 sonrası Türk filmlerini konu alan yarışmada afiş dalında büyük ödüllü (KARA ÇARŞAFLI GELİN afişi ileGürbüz Doğan Ekşioğlu kazandı. 

Mustafa Asher, Atilla Dorsay, Mengü Ertel, özer Kabaş, Vecdi Sayar, Tunç Tanışık ve ömer Uluç' tan oluşan Seçici Kurul Tarafından başarı ödülüne değer görülen sanatçılar ve afiş konusu filmler şunlar- 


Türkiye ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasındaki bilimsel ve kültürel değişim çerçevesinde, yedi Romen ressamının yapıtlarım içeren sergi, bu akşam Devlet güzel Sanatlar Galerisinde Ankaralıların beğenisine sunulmuştur. 

Romanya Büyükelçisi tarafındar: açılan sergide, Lazar Rodica'nın "Atlar ve Balerinler", Popoveci Petrinin "Fırtına", Bandac Nihai'nin "Sonba- 


3.BALKAN FİLM ŞENLİĞİ 
AFİŞ VEKARİKATÜR 
YARIŞMASI SONUÇLANDI 


dır: Emre Çağatay "UMUT", Gamze Baltaş "SÜRÜ", Emin Öztürk "OTOBUS", İbrahim Alptekin "MADEN" 

Ayrıca sinema konusunu içeren karikatür yarışmasında da büyük ödülü Halis Başarır aldı. Turhan Selçuk, Semih Poroy, Kâmi Suveren, Tunç Tanışık ve Onat Kutlar'dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmede başarı ödüllerini ise Erdoğan Bozok, Ohannes Şaşkal, Mehmet Ali Oker, Ümit Sarıaslan ve Oğuz Gökçegör paylaştılar. 

Her iki yarışmada da derece alan yapıtlar 14-30 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Salonlarında sergilenecek. 


Ankara'da'"Çağdaş Romen 


Resmi 'sergisi açıldı 


har, Kış ve Ekim Sonu”, Bradenan Trainan'ın "Sonbahar", Gregore Vasile'nin "Beyaz Deniz”, Celevici Marius'un "Barışın İlk Günü”, ve Saru Gheorghe'nin "Manzara" gibi çeşitli tablolarının yer aldığı görülmüştür. 


İlgiyle izlenen sergi Ankara'da 20 
Nisana kadar sürecek. Daha sonra sergi İstanbul'a gelecek ve 
23 Nisan 6 Mayıs arası açık kalacak. 


TÜRKİYE 1.LIGINDE BEŞIKTAŞ-ADANASPOR KARŞILAŞIYOR 


Birinci Türkiye ligine bugün (o Beşiktaş-Adanaspor maçı ile devam edilecek. 

İnönü Stadında saat 
15.00'de başlayacak olan karşılaşmada takımlar şu kadroları ile çıkacaklar: 

BEŞİKTAŞ: Mustafa 
Kemal Batmaz, Nezihi, 
Ali Çoban, Süleyman, 
Kemal Kılıç, Samet, Ziya Arda. Paunoviç, Şaban 


ADANASPOR: Erhan, 


Şevket, Necip, Halis, Şener, Timuçin, Ahmet, Selahattin, Murat, Özer, İrfan 


Kızlar Türkiye Bas- 


Mayıs günleri Içel'de yapılacak. Birinciliğe, 18- 
22 Nisan günleri Eskişehir'de yapılması gereken, 


2 maç), 


Kilisli bayan atletler Suriye” ye davet edildiler 


ketbol Birinciliği 9-13 KİLIS-AA 
Kius Kız Öğretmen 


Okulu Atletizm ekibi Ha- 


lep Valiliği tarafından Su- 


riye'ye davet edildi. 

Kilis Kaymakamı Fikret Saygılı, ekibin Halep' te özel bir gösteri yapacağını söyledi. Türk atletlerinin Suriye'de yapacak 


ları gösterinin ilgi görmesinin beklendiğini kaydeden Kaymakam Saygılı “Okullarımızda spora daha ağırlık verilmesiyle uluslararası yarışmalarda çok olumlu sonuçlar alınması muhakkaktır. Yeterki spora bilinçli bir şekilde eğilelim. 


© Gerekli soyunma odalarını öğrencilerle 


birlikte yaptık” 


50. YIL ÇAĞLAYAN LİSESİ-1- 


50. Yıl Çağlayan Lisesi İstanbul Liseleri arasında tesis, malzeme ve çeşitli şeyler açısından en yoksul okullardan biri. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sayın Oktay Selçuk'un deyimiyle ""Türkiye'deki eğitim politikasının bir aynası” 

Oktay Selçuk böyle başlıyor söze ve konuşmasını “Bugün bir çok okulun durumuna bakarak Türkiye'de eğitimin ve buna bağlı olarak diğer faaliyetlerin ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz'diıye (o sürdürüyor. 

Selçuk, görev yaptığı 
50. Yıl ÇağlayanLisesin- de binbir güçlük içinde 


sürdürdükleri spor faaliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Aslında Milli Eğitimimizin temelindeki yanlışı düzeltmeden sportif çalışmalar veya diğer šosyal faaliyetlere çözüm bulunacağını sanmıyorum. 
Zaten okulumuzdaki Beden Eğitimi Derslerinin nasıl işlendiğini anlattığımda bu mesele dahada açığa çıkacak. 

Bugün beden eğitimi çalışmalarımızı klasik ve her zamanki yokluk koşulları içinde sürdürüyoruz. Bir çok okulumuzda olduğu gibi bizimde bir spor salonumuz yok. Gerekli soyunma yerlerini ise öğrencilerimle birlik- 


MERKEZ CEZA KURULU 


ancak iptal ediien eleme grubu müsabakalarına katılmaya hak kazanan klüpler de çağrıldı. 


11 FUTBOLCUYA CEZA VERDİ 


ANKARA (ÖZEL) 


Merkez Ceza Kurulu11 futbolcuya çeşitli cezalar verdi. Ceza alan futbolcular şunlar: Kocaelisporlu Ceyhun Güray (hakerhe hakaret etmekten üç maç) Kayserispor genç futbolcusu Ahmet Altıparmak (hakeme hakaretten 30 gün), Karşıy:.ka Futbolcusu Kemal Yılmaz (rakibine kasten tekme atmaktan 3 maç) Sebat Gençlik' ten Saadettin Tekelioğlu (hakemlere hakaretten Karabükspor'lu Hüseyin Çakıroğlu (hakeme hakaretten 2 maç., Petrolofis Futbolcusu Hasan Aslan (rakibine tekme vurmaktan 3 


maç), aynı kulüp futbol cusu M. Nurettin Ünal 
(hakeme hakaretten 2 
maç) Kırıkkalesporlu 
Faruk Kurtuluş (hakeme hakaretten 2 maç)! Eskişehirspor genç takımı futbolcusu Mustafa Gürcan (rakibine kasten tekme atmaktan 45 gün), Kayserisporlu Erhan Asal ile Bandırmasporlu Şükrü Aydın (rakiblerine tekme atmaktan 3'er maç). 
Merkez Ceza Kurulu ayrıca Eskişehir Demir- spor futbolcusu Mehmet Tutar'la ilgili idari önlem kararını da kaldırıldı. 


iŞ 


te yapuk. Bu masrafları karşılamakta dahi bir çok zorlukla karşı karşı- 


ya geldik. 
Okulumuzda bu yıl 


spora ayrılan 5000 lira para ile bugünkü yaşam koşullarında hiç bir girişimin başarılı olamayacağı açık. 


Yurt çapında çocuklara yönelik spor yarışmaları düzenleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce Dünya Çocuk Yılı ve 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye çapında çocuklara yönelik çeşitli spor yarışma ve etkinlikleri düzenleniyor. 


Beden Terbiyesi Genel 
Müdür Vekili Ergun Aymergen'in başkanlığında ilgili federasyon başkar. 
ve genel sekreterlerinin de katılmasıyla yapılan toplantıda saptanan çocukların spor etkinlikleri şunlar: 


Atletizm: 23 Nisan günü tüm bölgelerde 15-14 yaş grubu kızlar ve erkekler bayrak yarışmalan 


Jimnastıx: Ankara'nın 
23 Nisan kutlama programı içerisinde 40 kişilik modern jimnastik grubu ile 12 kişilik akrobasi grubunun gösterisi, aynı grubun , salonda düzenlenecek toplu programa katkısı. 


Futbol; 23 Nisan günü Atatürk .Spor Salonunda yapılacak toplu spor gösterileri içerisinde Ankaragücü-Ankara Karması Minikler Futbol maçı, 


Kayak: 23 Nisan günü 


Erzurum'da 80 sporcunun 


katılacağı minikler kayak şampiyonası. 


Judo: 21-23 Nisan günleri Ankara'da Minikler Türkiye Judo Birinciliği ve birincilik sırasında judoculara bu sporu sevdirme gösterileri. Aynca Atatürk Spor Salonundaki toplu gösteriye katkı. 


Voleybol: Ankara, 
Konya, Eskişehir, Bolu, Tokat Sinop ve Giresun bölgelerinde Kız-Erkek minikler voleybol müsabakaları. 


Yelken: 21-24 Nisan günleri İskenderun ve İzmir'de minikler optimist yarışmaları, 


Yüzme: 23 Nisan günü 
İzmir kapalı yüzme havuzunda 10-12 yaş grubu kız-erkek yüzme şampiyonası, 


Toplu gösterileri tüm çocuklar parasız olarak izleyecekler. 


Federasyonların etkinlikleri dışında Ankara Atatürk Spor Salonunda tüm çocukların ücretsiz izleyecekleri bir toplu spor gösterisi düzenlenecek. 


Basketbol Milli Takımı 


kamp çalışmalarına devam ediyor 


İSTANBUL 


İstanbul'da yapılacak olan 21. Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçlarına katılacak olan Basketbol Milli Takımımız Mersinli Ahmet Tesislerinde kamp çalış- 


malarını sürdürüyor. 


Öte yandan maç hazırlıklarını sürdüren basketbolcuların başına oldukça ilginç bir olay geldi. Boy ortalaması 1.90 olan Milli Takım oyuncuları,Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerindeki yataklara sığmadılar ve bir otele taşınmak sorunda kaldılar. Kamp tesislerinin yatakları standart ölçülere uygun , ancak basketbolcula- 


ra göre oldukça kısa. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


£ 


Fakat burada benim karşı olduğum nokta bazı okulla.ın kat kat biz- den üstün para almaları. 
Biz asıl bunun sebebini soruyoruz.. Milli Eğitimimizin ana amacı eğitim gören bütün herkese aynı olanakları sağlamaktır. Benim eğitimde eşit- 


HLA 


- A 5 
Güç şartlar altında çalışan ve başarılı dereceler elde eden Çağlayan Lisesi Pus ketbol takımının eski kadrosu 


likten anladığım budur. 
İşte tüm herkese bu eşitliğin uygulanmaması, düzeltilmesi gereken çok önemli sorunlara başında gelivor." 


Yarın: Spor Bakanlığı'da ; Beden Eğitim öğretmenlerine sırt çevirdi. 


İzmir'de Lise Müdürlerinin "okullarda huzurun nasıl sağlanacağı” konusunda demeç vermeleri engellendi 


İZMİR MİLLİ EĞİTİM Md.YARDIMCISI 


YAYINIMIZIN KARIŞIKLIK ÇIKARACAĞINI İDDİA ETTİ 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tanrıöver'in "Okullarda Huzurun Nasıl Sağlanacağı" konusunda lise müdürlerinin açıklama yapmalarını engellemesi üzerine,İzmir'deki okul müdürlerinin görüşlerini yansıtamıyoruz. 

Lise müdürlerinin köşemizle ilgili soruları cevaplamalarının hiç bir sakıncalı yanı olmadığını, yalnız siyasi içerikli, hükümetin lehinde veya aleyhinde beyanat vermelerinin yasak olduğunu Valilikten öğrendikten sonra bunun lise müdürlerine iletilmesi için bir dilekçe verdik. Dilekçemiz Milli Eğitim'e sevkedildi. Milli Eğitim'de karşımıza çıkan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tannöver'le aramızda bir konuşma geçti. İzmir lise müdürlerinin görüşlerini açıklayamamakla birlikte Haşmet Tanrıöver'in görüşlerini açıklıyoruz. 


AYDINLIK — Dilekçemizi sevkettiler. 

H.TANRIÖ VER — Bu konuda lise müdürlerinin demeç vermesi kanunen yasaktır. Bizde bunu okullara iletemeyiz. 


AYDINLIK — Valilikten bu ko- 


nuda fikirlerin alınmasında hiç bir sakınca olmadığını öğrendik. 


H.TANRIÖVER — Yasak değil diyenler kanunu okusunlar, Hem bunun amacı başka. Bu karışıklık çıka- 


size 


racak bir yayın. 

AYDINLIK — Her yerde olduğu gibi, İzmir'deki okullarımızda da huzurlu bir öğrenim sürdürülemiyor. 


H.TANRIÖVER — Biz bu konuda çalışma yapıyoruz. Okul müdür- 


leriyle sürekli toplantılar yapılıyor. 
Çözüm aramaya çalışıyoruz. Size ne oluyor? 


AYDINLIK — Mutlaka belli çalışmalar vardır. Biz de basın olarak idarecilerin bu konudaki görüşlerini ve çalışmalarını kamuoyuna yansıtmaya ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. 


H.TANRIÖVER — Kamuoyuna yansıyacak da ne olacak? Bunun hiç bir önemi yok. 


Daha sonraki bir görüşmede İse Haşmet Tanrıöver ile aramızda şu konuşmalar geçti. 


H.TANRIÖ VER — Sorular bize verilsin. Okul müdürlerine biz gönderelim. Sonuçları aldığımızda toplu olarak iletiriz. Görüşmeler siyasi yöne kayabilir. Sonra yalnız müdürler- den alınacak fikirler tek yanlı olacaktır. Lise müdürlerinin isimlerinin öğrenilmesi de sakıncalıdır. 


AYDINLIK — Neden sakıncalı? 
H.TANRIÖVER — --——-——- 


KARIŞIKLIK” NASIL SON BULACAK? 


Bir süre önce gazetemizde “Okullarda huzurun nasıl sağlanacağı konusunda bazı fakülte: ve yüksek okulların öğretim üyeleri ile orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerinin düşüncelerini açıklayan kısa demeçlere yer verdik. Kısa diziye başlarken de belirttiğimiz gibi amacımız, gençlik içinde sürdürülen kargaşalığın, zor kullanımının yerini huzur ve birliğe bırakmasına katkıda bulunmaktı. 

Gazetemize görüşlerini belirten değerli öğretim görevlilerinin hemen hepsinin vurguladıkları gibi bugün gençlik içinde demokrasi ortadan kaldırılmıştır. Birleşilen ortak nokta gençlik içinde huzurun farklı fikirlerin tartışılabileceği ve görüşü ne olursa olsun bütün öğrencilerin okuyabilecekleri bir ortamın sağlanmasıyla gerçekleşebileceğidir. 
Herşeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, öğrenim kurumların- da süren huzursuzluğun son bulması kisa sürede ve alınan bir takım biçimsel tedbirlerle gerçekleşmeyecektir. Ancak meselenin çözümü geniş öğrenci kitlelerinin ardından, birinci derecede, okullardaki öğretim görevlilerini öğretmen ve yöneticileri de ilgilendirmektedir. Gene degerli bir lise müdürünün ifade ettiği gibi öğretmenlerin, ana babaların sorunun çözümü için birleşmeleri de bu şartlarda büyük önem taşımaktadır. 

Ancak, yukarıdaki haberde görüldüğü gibi sürdürdüğümüz ya- 


yına karşı çıkanlarda var. İzmit Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Tanrıver yayınımızın karışıklık çıkaracak bir yayın olduğunu iddia ediyor ve ardından da ilave ediyor: 


“Kamuoyuna yansıyacakta ne 

olacak. Biz bu konuda çılışmalar yapıyoruz. Çözüm arıyoruz." 
İzmir Milli Eğitim Müdürü gibi ilginç düşünen başka yöneticiler de var. İstanbul'da bu konuda görüştüğümüz lise müdürleri de demeç veremeyişlerinin nedeni olarak Milli Eğitimin üzerlerindeki baskılarını gösteriyorlardı. 

Sorun, öğrencilerden kopuk kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla çözülecek bir sorun değildir. Ülkemizi bir ucundan öteki ucuna kadar saran huzursuzluğun çözümü için bugün Sayın Tanrıver'in söylediklerinin tam aksinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Yani öğretmenlerin, yöneticilerin bütün öğrencilerle birleşerek huzursuzluk yaratanlara karşı mücadele etmeleri ve "bilmiyorum, görmedim, duymadım” tutumunu bırakmaları gerekiyor. 

Şimdi bütün kamuoyu önünde lise müdürlerinin, öğretmenlerinin görüşlerine açıklamalarından çekinenlere soruyoruz? 
Binlerce öğrenciyi görüşlerinin açıklanmasından korktuğunuz yöneticilerin, öğretmenlerin eline nasıl teslim ediyorsunuz? 


HAYDARPAŞA LİSESİNDE 
NELER OLUYOR? 


Haydarpaşa, Kadıköy Yakasının belki de İstanbul'un en büyük lisesi. Eski Askeri Tıbbiye'nin bir kışlayı andıran binası şimdi binlerce öğrenciyi bağrında topluyor. 

Haydarpaşa, eskiden beri canlı, hareketli bir okul olarak tanınagelmiştir. 

Bu lisede bir şeyler oluyor... 

Geçen Pazar günü öğleden sonra, lise, güvenlik kuvvetleri tarafından kuşatılıyor. Okulda büyük bir arama yapılıyor. Ta çatıda, tavan aralarında, Halkın Yolu'nun, Kurtuluş'un, Partizan'ın eski sayıları, çok sayıda afiş, pankart bulunuyor. 

Bundan bir süre önce de, sınıflar- daki 18 kadar Atatürk portresi bilinmeyen kişilerce tahrip ediliyor. 
Sıkiyönetim 600 kadar öğrenciyi sorguya çekiyor. Sonunda, iki ortaokul öğrencisi, Atatürk portrelerini kendilerinin tahrip ettiklerini itiraf ediyorlar. Bu öğrenciler, Halkın Yolu'cusu olarak biliniyorlar. Tabii esas kışkırtıcılar bulunamıyor. Öğretmenler, karakola çekiliyor. Bir binbaşı, öğretmenleri, öğrencilere göz yummakla suçluyor. 

Bu sıralarda, bir başka gelişme oluyor. Sıkıyönetimin Milli Eğitim Müdürüne yazdığı bir mektup yanlışlıkla başka bir okula gidiyor. 
Haydarpaşa'lı öğretmenler, bu mektuptan tesadüfen haberdar oluyorlar. 


Sıkıyönetimin yazısında, Hay- 


darpaşa Lisesi'ndeki (o huzursuzluğun nedeni olarak öğrencileri koruyan bazı öğretmenler ve hatta idare gösteriliyor. Haydarpaşa Lisesi İdaresinin Müfettiş tahkikatı ile cezalandırılacağı belirtiliyor. 

Şimdi o öğretmenler huzursuz, idareci huzursuz... 

Haydarpaşa Lisesi'nde sahte sol, bu güne kadar epeyce karışıklık yarattı. Daha bir kaç ay önce okulda hakimiyet mücadelesi veren Kurtuluş'un dışarıdan adam getirerek Halkın Yolu'na okulun içinde saldırdığı ve ateş açtığı biliniyor. Halkın Yolu'nun da, sene başından bu yana, thot- zotcu tavırlarla demokrasiyi yok ettiği, öğrenim özgürlüğünü yerli yersiz form boykot ve işgal ile engellediği, okula polis ve askerin girişini kolaylaştırdığı biliniyor. 

Sahte solun yarattığı karışıklık, okuldaki pek çok öğrencinin öğretmenin tepkisini çekiyor. Bunlar, okulda gördükleri, yaşadıkları olayların solculukla ilgisini kuramıyorlar ama "Sol" olarak gördükleri sahte "sol'a katlanmayı, başka yol göremedikleri için kaçınılmaz sanıyorlar. 

Haydarpaşa Lisesine de huzur gene öğretmenlerin, öğrencilerin sahte solun zorbalığına karşı birleşmeleriyle gelebilecektir. Okulda sağlanacak, herkesin fikrini serbestçe söyleyebileceği bir ortam, sahte solun zorbalığına da. darbe indirecektir. 


han 
Konlten tagen Turkse Mnömfasciste-P, 


herhelen wi) onzi zing 

“demokratan, dle rich per abuis hebben hat steunkonitee van NTIS or sanan mot ons oe vonren, 


TIB, WTOS en AKPG 


'IKP'lilerin Hollanda'da, Anti-MHP Komiteye gönderdiği mektup. 


TKP, HOLLANDA” DAKI ÇALIŞIYOR 


NİYAZİ TERZİ (AMSTERDAM) 


Bundan bir süre önce Hollanda'da kurulan Anti-MHP Komitenin faaliyetlerinden rahatsız olan sahte TKP, Hollanda'daki legal örgülü HTİB (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği) aracılığıyla Komiteyi yıkmaya çalışıyor. 

“HTİB, HTOB (Hollanda Türkiyeli Öğretmenler Birliği) ve AKPG (Misafir İşçiler İçin Eylem Komitesi) imzalarıyla bundan bir süre önce Anti-MHP Komite'ye bir mektup gönderil- di. Bu mektupta, Komite üyesi Niyazi Terzi'nin provokatör olduğu, Aydınlık gazetesinin faşist Tercüman gazetesi tarafından "asıldığı, TİKP ve Aydınlık'ın terörist olduğu iddia edilmektey- di. 

Yapılan araştırma sonucu, mektubu gönderenin CPN (Hollanda 'Komünist Partisi) ve AKPG üyesi olan Nel Soetens olduğu zarfın üzerindeki el yazısından anlaşıldı, Rotterdam' da Faslı açlık grevcisi bir kişiyi polise ihbar edip yakalatmak ve Rusya'ya karşı olanlara düşmanlığıyla tanınan Nel Soetens, bir süre önce de Anti- MHP Komite üyelerine saldırmıstı 

Öte yandan 3 Aralık 1978 yılında, HBF (Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu), PVDA (Emek Partisi-ana muhalefet partisi): PPR (Radikallerin Siyasi Partisi), KENML (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi Marksist Leninist) gibi 20'nin üzerinde parti ve örgütün yer almasıyla kurulan Anti- MHP Komite faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluşundan beri TKP'nin saldırılarına uğrayan Komite anarşinin öteki kaynaklarını araştırıyor. 


AZOT SANAYİNDE 45 MİLYON LİRALIK 


Öztürk'ün desteklediği 


MIMARLAR ODASI KONGRESİNDE 


- Divanı Teoman 


aday kazandı 


Kim bu Demokratik Solcular? 


Mimarlar Odası Genel Kurulunu engellemek için çeşitli tertiplere başvuran TKP'liler, kongre günü gelip çatınca yeni bir çabayla ittifaklar aramaya giriştiler. Nitekim "Güç ve Eylem Birliği Yolunda Mimarların Örgütlü ve Demokratik Birliği" başlıkla çıkarılan broşürde, Birlik Dayanışma'nın yanında Demokratik Sol ve Demokrasi İçin Birlik imzalarını da görüyoruz. 

Broşürde baştan sona sahte TKP'nin fikirleri işleniyor. CHP hükümetine çatılıyor, "dünya sosyalist sistemine düşmanca tavır takınarak hedef şaşırtan anlayışlar''la,kesin mücadeleden bahsediliyor. "'Odamızdaki 'politikalar üstü' politika geriletilecektir"' denilerek Oda yönetimini yıkma çağrıları yapılıyor. 

Bu broşür, sadece Birlik Dayanışma imzasıyla çıkarılsaydı bizi şaşırtmayacaktı. Çünkü onların siyasetleri, ne yapmak istedikleri bellidir. 


İlginç olan şudur. Bu broşürde Demokratik Sol'un imzası da vardır. Kongre salonunda aramamıza rağmen bu imzaya sahip çıkan bir Demokratik Sol'cuya rastlayamadık. Gerçi TKP' nin başkalarının imzalarını kullanma gibi sahtekarlıklarını önceden beri biliyoruz. Ama CHP' nin özellikle son ilçe kongrelerinde iyice ortaya çıkan tutumu, kafamızda ciddi kuşkular uyandırıyor. CHP, revizyonizme, sahte sola karşı «açık tutum almadığı için kendi içinde bölünmekte, CHP kisveli TKP'liler bir çok kitle örgütünde, TKP-CHP ittifakı sağlayarak CHP'ye karşı mücadele yürütmektedir. Bu da Köy-Koop'ta olduğu gibi bir kısım "CHP'lilerin ellerinde TKP bayrağıyla CHP'ye karşı "savaşım"''ını getirmektedir. 

Mimarlar Odası Kongresi için çıkarılan broşürde TKP ile birlikte imza atan Demokratik Sol'cular kimlerdir? Kendileri açıkça ortaya çıkmadıklarına göre CHP yönetimi bunları araştırmak için bir çaba göstermiş midir? 

Bu konuda CHP'nin alacağı tutum hem kendi geleceği hem de Türkiye halkı açısından son derece önemlidir. 


FOSFAT ALIMI YOLSUZLUĞU YAPILDI 


ANKARA (THA) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, Azot Sanayi TAŞ'nın bundan önceki yönetimince, yabancı şirketlerden yapılan alımlarda 591 bin 
162 dolar, 792 bin 316 
İsviçre frangı ve 32 bin 
819 TL olmak üzere toplam 45 milyon 136 bin 
937 liralık fosfat alımı 
yolsuzluğu yapıldığı tespit edildi. 
Amerikan doları ve İsviçre frangı piyasa değeri üzerinden hesaplandığın- 


MHP'nin veni tertiplerine dikkat! 


Türkeş bugün 
Kütahya'da 
Türkeş'in Kütahya gezisi öncesinde çevre il ve ilçelerden komandolar ile yığılmaya başladılar. Son günlerde dışarıdan gelen komandoların yönetimin- de saldırılar yoğunluk kazandı. 

Son olarak, Eğitim 
Enstitüsü (O öğrencilerine saldıran komandolar, kendilerine engel olmak istemesi üzerine silah ve sopalarla polise de saldırdılar. Daha sonra çevre esnafı polis aleyhine şahitlik yapmaları için zorladılar. Çevre esnafın buna itibar etmemesi üzeri- 

' ne dükkanlarını yakmakla ve havaya uçurmakla tehdit ettiler. Komandolar sürekli olarak K.Maraş'ı örnek göstererek esnafı ve bütün halkı tedirgin etmeye çalışıyorlar. 

Öte yandan komandolar Tavşanlı ilçesinde de son günlerde saldırılarını arttırdılar. 

Başına Ülkü Ocakları 
Eski Başkanı İsa Çakır ve Ahmet Bilen'in çektiği bir grup komando, dışarıdan getirdikleri plakasız mavi bir minibüsle saldırılar düzenliyorlar. 

Ayrıca Tavşanlı'daki 
Ticaret Lisesinde öğrenciler ve veliler, Fizik Öğretmeni İbrahim Aslan, Matematik Öğretmeni 
Kazım Başar ve Kenan Öztaş'ın Uşak'tan sürgün olarak gelen 6 öğrenciyle birlikte öğrencileri bölme ve kışkırtma çabalarına büyük bir tepki duyuyorlar. 

Tavşanlı'da polislerin tanık olarak giden yurttaşları tehdit etmesi, Kaymakamın halktan gelen uyarıları dikkate almaması da kuşkuları arttırıyor. 

Kütahya ve Tavşanlı halkı ilgililerin en kısa zamanda tedbir almasını ve saldırganların cezalandırılma istiga 


da, tosfat yolsuzluğunun boyutlarının 75 milyon lirayı aştığı da belirtildi. 

Azot Sanayi Denetçileri, Sanayi ve Maliye Bakanlıkları ile şirket müfettişlerinin raporları ve Genel Kurul tutanaklarına göre, eski yöneticilerin piyasa araştırması yapmadan satınalma komisyonlarında görüşülme- den ve yönetim kurullarnda karar alınmadan bazı yabancı firmalardan vasıfsız fosfat alımı yaptıkları anlaşıldı. Ayrıca, alınan fosfatın vasıfsız olması nedeniyle Türkiye'- deki gübre fabrikalarının arızalanarak üretimin durmasına da yol açtıkları belirtildi 

Bu nedenle Azot Sanâyi TAŞ'nin eski genel müdürlerinden Kamil Şener ile Doğan Abdülse- 


raman, İsmail Hakkı Yücel, Harin Alpay, yönetim kurulu üyeleri Saim Sancar, Kani Turhan ve Mehmet Hasdemir ile Ti- 


caret Müdürü Cavit Aydoğru hakkında Ankara Ticaret (o Mahkemesinde dava açıldı ve ilk duruşma yapıldı. 


Dünya Ticaret Anlaşması Brüksel "de parafe ediliyor 


HABER MERKEZİ 
Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Dışişleri Bakanları önümüzdeki çar- 


şamba günü 95 ülke tara- 


fından imzalanacak yeni Dünya Ticaret Anlaşmasını parafe etmeyi kararlaştırdı. 


Ekonomik 
Topluluğu Komisyon 
Başkanı Roy o Jenkins Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında toplu- 


Avrupa 


İtalya'nın yeni Dünya Ticaret Antlaşmasına bazı itirazları (o bulunduğunu, ancak bu itirazların giderilmesinin (o beklendiğini söyledi. Kısa adı GATT olan Birleşmiş Milletler Gümrük ve Ticaret Antlaşmasına üye 95 ülkenin 
5 yılı aşkın bir süredir 
yaptıkları görüşmeler sonucu hazırlanan yeni 
Dünya Ticaret Antlaşması çarşamba günü örgütün Cenevre'deki 


lamoğlu ve genel müdür muavinleri Alaaddin Ka- 


luğun kararını acıklarken 


merkezinde imzalanacak. 


Diploma törenine çok sayıda üniversite üyesi ve görevlileri ile öğrenci yakmları Kattdı. Pörendr ayrıca bilimsel araştırma dalında başarı karanan öğrenciler ödüllendirildi, 


(vanda) 


Tıp mezunu 
231 öğrenci 
törenle 


diplomalarını aldı 


İSTANBUL(ÖZEL) 

İstanbul Tıp Fakültesinden 1978 
1979 öğrenim yılında mezun olan 
231 öğrenci dün düzenlenen bir törenle diplomalarını aldılar. 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi salonunda yapılan törene, İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Haluk Alp, İstanbul Ürüversitesi, Tip Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Güngör Ertem, bazı fakültelerin dekanları ile öğrencilerin yakınları katıldı. Törende birer konuşma yapan, Prof. Dr. Alp ve Prof. Dr. Ertem, genç mezunların meslek hayatlarında başarılar dileyerek, zorbalığa haksızlığa boyun eğmemelerini, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunmalarını istediler. Ayrıl ca Mezunlar adına birincilik ödü- 


(Fotoğraf: Yusut ÇELİK) 


lünü alan Yako Jak Özsarfatı ile ikincilik ödülünü alan Asuman Çelenk'te birer konuşma yaparak, sağlık problemlerinin çözülemediği bir ülkede görev yapmanın önemini belirtmişlerdir. 

Daha sonra Bilimsel Araştırma dallarında ödül kazanan öğrencilere- de ödülleri verildi. ödüllerin dağıtımı ile süren törende, Tıp eğitiminin yenileştirilmesi, öğrenci araştırmalarının teşviki gibi konulara da deginildi, ayrıca Tip öğrencilerinin hazırladığı 14 Mart öğretim ve eğitim paneli yılın olayı olarak nitelendirildi. Tören folklor ve halk müziği gösterileriyle sona erdi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Mimarlar Odasının dün başlayan 25. Olağan Genel Kurulunda TKP yanlıları Divan Seçimini kaybettiler. 

Seçime Oo geçilmeden önce TKP yanlıları seçimi engellemeye çalıştılar. 
Divan Seçimi için oylamanın tek tek isim okunarak yapılmasını önerdiler. Ancak bu önerge 
4145'e karşı 239 oyla reddedildi. Daha sonra divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Devrimci Demokrat Yurtsever Mimarların Birliği adayı Gürol Gürkan seçildi. 


Daha sonra köngrede 


bir konuşma yapan O-, 


da Başkanı Yavuz Önen, çalışanların sosyal ve ekonomik güvenceye kavuşmaları için grevli toplusözleşmeli sendikal haklarının tanınmasını istedi. Önen, konuşmasında, kongredeki TKP yanlılarının tutumuna da değinerek şunları söyledi: 


“Kısır siyasi çekişmelerle bu birliktelik parçalanamayacak, bu tür girişimler er geç başarısızlığa uğratılacaktır. 
Tüm çalışanların ortak mücadelesi güçlenerek sürecektir. İdeolojik mücadeleyi burjuvazinin uyguladığı yöntem ve taktiklerle kongre kâvgalarına indirgemek, meslek kuruluşlarını ideolojik mücadelenin sıcak alanına çevirmek ve odamızı siyasi parti hegemonyasına dönüştürme eğilimleri, bertaraf edilmesi gereken yozlaşma ve hastalıklardır. Yadsınamayacak ve küçümsenemeyecek devrimci bir uğraş vermiş olan mimarlar bugün mücadelelerini güçlendirme görevi ile karşı karşıyadırlar." 

Bilindiği gibi 9-10 
Martta Ankara'da yapilması gereken Genel Kurul TKP'lilerin engellenmesiyle 6-7 Nisan'a ertelenmişti. 


Büyükçiğli 
Belediyesinde üslenen 
16D'liler çevrede saldırı düzenliyorlar 


İzmir'de TIKP yöneticilerine yönelik saldırılar son günlerde artıyor. 

Kemal Demiralp adlı bir devrimcinin önceki gün bir kahvede İGD'lilerin saldırısına uğraması üzerine açıklama yapan Karşıyaka TİKP İlçe Yöneticisi Durmuş 
Yalçın, İGD'lilerin Belediyede üstlenerek çeşitli saldırı ve tertipleri bura- dan yönlendirdiklerini belirtti. 


Karşıyaka İlçe Örgütü adına bir açıklama yapan Durmuş Yalçın, bu tür- den saldırıların daha önceden kendisine ve Yönetim Kurulu üyesi İlhami Esen'e de yöneltildiğini söyledi. Durmuş Yalçın 


açıklamasına devamla İGD'lilerin Büyükçiğli Belediyesine | üstlendik - 


lerini ve buradaki Belediye Başkanı da dahil olmak üzere CHP'lilerin genel olarak taviz kar tutumların- dan güç aldıklarını vurgu- 


ladı. 
Makarna ya zam yapıldı 


ANKARA(AA) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türk Otomotiv Sanayi ile Otoyol şirketlerinin imal ettikleri kamyonların perakende satış fiyatlarına zam yapıldı. 


Sanayi Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türk Otomotiv Endüstrisinin ürünleri olan 1800-205 kamyonun perakende satış fiyatı 
800 bin, Ford D-1210 
kamyonu 705 bin lira, Otoyol'un imal ettiği 
F-130 NT büyük çekerin 
fiyatı ise 1 milyon 187 
bin lira olarak tespit edildi. 


MAKARNA 
FİYATLARI 


Öte yandan makarna- nın kilogram olarak fabrika satış fiyatı da 16 lira 
50 kuruş olarak belirlen- 


[Aydinlik E] 


"Komünist" 
lan Smith asker topluyor 


ZAPU' (Zimbabve Afrika Halkları Birliği) Genel Sekreteri Msika, Türkiye hükümetinin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı ve yetkililerle görüştü. İlk Kurtuluş Savaşını veren Türkiye'den, kendi kurtuluşları için yardım beklediklerini söyledi. 

Zimbabve (Rodezya) Ían Smith'in ırkçı beyaz azınlık - rejiminden kurtulmak için mücadele eden bir ülke. İki örgüt, ZANU (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği) ile ZAPU ülkelerini kurtarmak için Yurtsever Cephe'de birleşmiş bulunuyorlar. Zimbabve Ordusu (ZİPA) da yüzde doksanı ZANU'dan, yüzde onu ZAPU'dan oluşan bir ittifak ordusu. 

Birleşmiş Milletler, ırkçı rejimi gayrı meşru görerek, Yurtsever Cepheyi tanıyor. Bütün dünya ülkelerinin Zimbabve kurtuluş hareketine . 
yardım etmelerini istiyor. 

Birleşmiş Milletlerin bu kararlarının altında Türkiye'nin de imzası var. 'Dünya Irkçılıkla 
Mücadele Günü" ilan edilmiş olan her yılın 21 
Mart gününde, Türkiye Başbakanları ırkçılığı kınayan bildiriler yayınlarlar, Afrika'da ırkçı rejimlere karşı mücadele eden halkları desteklediklerini açıklarlar. 

Bir Zimbabve heyetinin Türkiye o hükümetinin davetlisi olarak gelmesi, hafızamızı iki yıl kadar geriye götürüyor. İki yıl önce Aydınlık'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ZANU heyetinin, 18 Mart 1977 günü sınırdışı edilmesi olayını hatırlıyoruz. 

Irkçılıkla mücadele günlerinde ata ata mangalda kül bırakmayan hükümet ise, ZANU'nun gelişinden son derece rahatsız olmuştu. Daha ilk gününden konukların peşine "iyi saatte olsunlar" takıldı. İkinci günü, siyasi polis konuklara 19 Martta Spor Sergi Sarayında yapılacak konferansta konuşmamaları gerektiğini söyledi. 

Gerek Dışişleri, gerek İçişleri ZANU heyetinin geleceğinden ve programından haberdar edilmişlerdi. Hatta heyet, hükümetle görüşmek için resmi müracaatta bulunmuştu. Ama hükümetin niyetinin pek iyi olmadığı a Kısa bir süre önce Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcilerinin gözaltına alınıp işkence edilmeleri olayını hatırlayarak, tekrar gerekli girişimlere başladık. 

Zamanın İstanbul Valisi, öğrendikten sonra şöyle diyordu: 

—Demek bana yanlış bilgi vermişler. Bana bu adamların Türkiye'den Afrika'ya paralı asker 


durumu 


toplamaya -geldiklerini söylemişlerdi. Merak et- 


meyin, konferansın yapılması için ilgilenirim. 

Nasıl ilgilendiğini daha sonra gördük! 

Ankara'da konuyla ilgilenecek yetkili bulunamıyordu. İçişleri Dışişlerine, Dışişleri İçişlerine havale edip duruyordu. Dedik ya, işin içine bir kere "iyi saatte olsunlar" kanışmıştı. 

Sonunda İçişleri: Bakanlığında "yetkili" bir müsteşar bulunabildi. Rodezya'nın “dünyanm neresinde olduğundan habersiz bulunan müsteşar, kendine MİT tarafından verilen bilgileri de tam anlayamadan sıralıyordu: 

—Bunlar komünist asilan Smith'inadamlarıymış, paralı gerilla toplamaya gelmişler. Hem bu işin TÖB-DER'le ne ilgisi var? TÖB-DER niye afiş asıyor? 

Müsteşar , ZANU'nun konferans afişleriyle TÖB-DER afişlerini bazı yerlerde yan yana görünce aynı şey sanmıştı! Bu müsteşar daha sonra seçimlerde MHP'den adaylığını koydu ama seçilemedi. 

İçişlerine dert anlatamayacağımızı anlayınca tekrar Dışişlerine gittik. Oradaki yetkili ise Türkiye'nin dış politikasını, Birleşmiş Milletler kararlarını ve kendi Bakanlığının tutumunu unutacak kadar telaş içindeydi: 

—Aman, bu İçişlerinin ne yapacağı belli olmaz. Diplomasi kurallarından anlamazlar. Konferans falan yaptırmayın. Sınırdışı ederler, diplomatik skandal çıkar. 

Konferansın yasal olduğunu kimseye anlatamayınca, heyet "'peki konferansı yapmaya- 


lım, biz buraya dostluk ve dayanışma için geldik. Mesele çıkmasını istemeyiz" dedi. 

Ama MC, ırkçı lan Smith gibi davranmaya kararlıydı. Konuklar o akşam gözaltına alındilar. Sabaha karşı da sınır dışı edildiler, Zamanın Birinci Şube Müdürü yapılan hatanın farkındaydı. Konukları sınırdışı ederken mahcubiyetinden kızarıyordu. 

Üç gün sonra MC'nin Başbakanı Demirel, yüz kızartıcı olayı unutmuş gibi, Dünya Irkçılık Günü nedeniyle ırkçılığı kınayan bir bildiri okumaktaydı. .. 

Çarşamba günü Gündüz Ökçün ile görüşme- den önce basın toplantısı yapan ZAPU temsilcisi Msika iki yıl önceki olayı hatırlatan bir soru üstüne şöyle diyor: j 

—ZANU'nun sınırdışı edilmesi ZAPU'nun sınırdışı edilmesi anlamına gelir. Ne var ki, Tür. f | kiye hükümeti bizi davet etti. Zaman değişiyor. | 

i 


Türkiye hükümetinin de artık görüşü değişmiş- 


tir. ZANU heyetinin de Türkiye'yi ziyaret edebileceğini umut ediyoruz." 

Bu bizim de umudumuz. Türkiye'nin kendini dünyada yalnız bırakan kafayı değiştirmesini ve geçmişteki ayıplarını tamir etmesini arzuluyoruz. 


ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ | GENEL MERKEZİ TKP'NİN 
İZMİR” DEKİ MİTİNGİNE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI 


ANKARA(ÖZEL) 

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi adına dün basına bir açıklama yapan Genel Sekreter İbrahim Tezan Çağdaş Hukukçular Derneği- nin İzmir'deki mitinge katılma kararı olmadığını | belirtti. ! 

İbrahim Tezan yaptığı açıklamada gazetemizde bir gün önce "TKP yanlıları 1 Mayıs'ta İzmir'de mi- | tng yapacak." başlıklı habere değinerek şöyle de- | 

i. 

"Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezinin böyle bir mitinge katılma kararı olmadığı gibí, tertip heyetinde görev almak üzere herhangi bir üyesini de görevlendirmemiştir." 

İbrahim Tezan İzmir'deki mitinge katılanın Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesinin olabileceğini, bir yanlış anlamaya meydana vermemek ve katılma kararının genel merkeze ait olmadığını belirtk santiklarmı belirtti. 


Kahramanmaraş'ta 
16 Apocu yakalandı 


Kahramanmaraş'da iki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de ağır yaralamaktan dolayı Apocu olarak bilinen 16 kişi Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı. 

”- Adana, Maraş, Antep ve Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığından bildiril- 

”“diğine göre, 9 Mart günü Maraş'ın Çamlık semtinde Atilla Artır adlı şoförün kafasına (okursun sıkılması, 11 Mart günü de Pazarcık Lisesi Müdür Yardımcısı Yekta Aslan'n evinde tabanca ile taranarak öldürülmesi ve 

vẹsinin de ağır yaralanma- 

»sı olaylarıyla ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonunda 16 kişi, 2 tabanca 
“ve bir otomatik taban: cayla yakalanarak, ilk *sorgularından sonra tu tuklandılar. 

TUNCELİ'DE 

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinde 2 Nisan 
1979 günü Ülkü-Bir'e kayıtlı Yaşar Altun adlı bir öğretmenin öldürülmesi ile başlayan olaylar üzerne ilçeye sevkedilen jandarma birliklerince alınan güvenlik önlemleri sonucu bölgede hayatın yavaş yavaş normale döndüğü öğrenildi. Düne kadar açılmayan işyerleri dün sabahtan itibaren açılmaya başladı. 

İlçede tahrirat katipliği görevi yapan Orhan Çelebioğlu,MHP'li saldırganları korumakta ve polisin olayların üstüne gitmesini engellemektedir. 
Önceki gün CHF ilçe yö- 


17.00 HABERLER 


cak. 
17.30 FLİPPER 
18.00 ÇOCUK 


ırmaklar tanıtılmakta. 


23.00 BARETTA 
23.55 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program 
Ve Kisa Haberler 
05.05 Türküler,Şarkılar 
Ve Oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 
06.02 GÜNAYDIN 
07.20 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
07.40 Bölgesel Yayın 
09.02 Çocuk Saati (1) 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
10.21 Oyun Havaları 
10.30 Hafta Sonu (2) 
12.55 Reklamlar 
13.00 MABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
13.30 Bölgesel Yayın 
15.45 Silahlı Kuvvetler Saati 
16.00 Bölge Haberleri 
16.05 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
16.20 Halk Müziği Sanatçılarımı? 
16.40 Tangolar 
17.00 Kısa Haberler 
17,02 Dilek Kutusu 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Türküler Geçidi 
09.20 Gönül Telimizi Titretenler 
09.40 Dünden Bugüne Radyoculuğumuz 
10.10 Türk Hafif Müziği 10.30 Ayla Büyükatamar 
Rahmi Sönmez- 
Ocak'tan Şarkılar 
11.00 Bilim Kurgu ve Müzik 
11.30 Aynur Gürkan' 
dan Türküler 
11.45 Küçük Konser 
12.15 Açıklamalı 
Klasik Türk 
Müziği Korosu 
12.45 Güven Yapar' 
dan Türküler 
13.00 HABERLER 
13.15 Çeşitli Klasik 
Müzik 
13.30 Halk Ozanları 
14.00 Öğretmenler Odası 14.20 Meral Uğurlu'dan Türküler $ 
14.35 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Merhaba 
10.00 Müzik Stüdyosu 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Müzik Köşemiz 
13.45 Müzik 
Bahçesinden 
14.30 Klasik Türk 
Müziği Korosu 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık | 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi; FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


17.05 EVDEKİ DOKTOR: Dizi filmin "Geçtin mi, Kaldın mı?" adlı beşinci bölümü yayımlana- 


18.30 AFRİKA: Belgesel dizinin beşinci ve son bölümü yayınlanacak. Alberto Moravia'nın Orta Afrika'ya yaptığı gezinin izlenimleri ve buradaki göçebeliğin nedenleri ile Afrika'daki göller ve 


19.30 ZAMAN TÜNELİ 

21.15 BEŞ DAKİKA: Müsrif bir ailenin anlatıldığı Haciz" adlı bölüm yayınlanacak. 

21.20 GURBET- SANCISI: Yerli dizinin bugün ilk bölümü yayınlanacak. 

22.20 İLDEN İLE: Urfa tanıtılacak. 


neticilerinin de içinde bulunduğu bir grup Tunceli Valisine çıkarak Or- 


* han Çelebioğlu'nun gö- 


revden alınmasını talep ettiler. 

Öte yandan öldürülen 
Yaşar Altun hakkında daha önce de Halkın Kurtuluşu imzalı bir bildiri, Pertek İlçesinde dağıtılarak Yaşar Altun'un görüldüğü yerde öldürülmesi istenmişti. 


Ecevit: “Bölgemizi bölmek... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


takım bölmeçabaları süregelmiştir ve son zamanlarda da yoğunlaşmıştır" dedi 


BÖLGEDE ÇIKAR 
ÇATIŞMASINA 
GİRMİŞ KARŞIT 
GÜÇLER VAR 


Ecevit muhabirimizin konuyla ilgili "'Bölgede çatışan karşıt güçler olduğunu söylediniz, bunu biraz açar mısınız?" sorusuna ise şu cevabı verdi: 


Deniz Baykal... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nın. nedenini oluşturduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Baykal, Türkiye'nin enerji sorununu tarihçesiyle birlikte elealdı. 

Kalkınmanın enerjiyle bir ve aynı şey olduğunu söyleyebilecek kadar, iki unsur arasında bağ olduğunu belirten Baykal, kalkınmanın temel sorununun enerji olduğunu belirtti. Deniz Baykal Türkiye'nin dünya enerji kullanımının altında enerji kullandığına değinerek, bu nedenle Türkiye'nin enerji kullanımını azaltmasının kalkınmaktan vazgeçmesi anlamına geldiğini savundu. 

Enerji konusunda, önemli bir unsurun dışa bağımlılık olduğunu söyleyen Baykal, Türkiye'- nin enerji yapısını "az enerji tüketen, enerjisi dışa bağımlı ve enerjisini esas olarak petrole dayandıran bir ülke" olarak nitelendirdi. 


17.50 Hafif Müzik 

18.00 Bölgesel Yayın 

19.00 HABERLER 

19.30 Bölgesel Yayın 

19.55 Çevremizde Yarın 

20.15 Çocuklarımız 
Ve Biz 

20.35 Fasıl 

21.00 Kısa Haberler 

21.02 Türk Hafif 
Müziği 

21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici 
İstekleri 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 Hafif Müzik 

22.30 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesi'den 
Pazar'a 

00.55 Günün 
Haberlerinden 
Özetler 

01.00 Program ve 
Kapanış 

01.05 Gece Yarısı 


15.00 Dilden Dile 
15.20 Erol Bingöl - 
Radife Erten'den 
Şarkılar 
15.50 Türküler Geçidi 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
17.00 Mehmet Derya" 
dan Şarkılar ve 
Saz Musikimiz 
17.30 Yurttan Sesler 
18.00 Beş Çizgiden 
18.45 Türküler 
19.00 HABERLER 
19.30 Hafif Müzik 
19.45 Beraber Şarkılar 
20.15 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
20.30 Haftanın Ülkesi 
21.00 Müzik Söyleşileri 21.30 Erkekler Fasli 
22.00 Beraber ve Solo Türküler 
22,30 Hafif Müzik 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.30 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 
23.55 Program ve 
Kapanış 


16.00 Anıların Müziği 
17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 17.06 Çağdaş Türk 
Sanat Müziği 
18.00 Gençler İçin 
19.00 Plak Dolabından 
20.00 Dünden Bugünden 
21.00 Günümüzde Caz 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 Haberler 
22.06 Gecenin 
Getirdikleri 
23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve 
Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Enerji Bakanı Deniz 
Baykal, konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü: 

"Türkiye, 1974 yılına kadar ortalama yüzde 
6-7'lik bir kalkınma hızını . gerçekleştirebildi. 
Ama 1974 yılında 2 
milyar dolarlık döviz rezervlerinin hızla erime sürecine, gene hızla düşen bir kalkınma hızı eşlik etti. Türkiye bugün borçlanma olanaklarını tüketmiş bir ülke görünümündedir. 


Uğur Mumcu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) larında sümenlerin içinde bekliyor. Ancak önümüzdeki günlerde akla kara belli olacak. Nurettin Yılmaz'ın önerisi oylandığı zaman kimin bu faşist maddelerin kalkmasından yana, kimin kalkmamasından yana olduğu belli olacak. 

NURETTİN YILMAZ 
GAZETEMİZE 
AÇIKLAMA YAPTI 

Öte yandan 141 ve 
142. maddelerin kaldırılması amacıyla bir yasa önerisi veren Mardin Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz, "CHP'li milletvekillerinin bu yasa önerisini destekleyeceklerini umuyorum" dedi. 

İstanbul o Barosunun 
Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde bir konuşma yapan Yılmaz, daha sonra muhabirimize bu maddelerin kaldırılması konusunda yaptığı çalışmaları açıkladı. Yılmaz şöyle dedi: 

"14L, 142. maddelerin kaldırılmasıyla ilgili verdiğim yasa Önerisi hakkında siyasi partilerle görüşmeler yaptım. AP ve MHP bu yasa önerisi- ne kesinlikle karşı, MSP ise 163. maddelerin kaldırılmasını şart koşuyor ve bu yasa önerisini destekleyeceğini söylüyor. 
Ancak büyük bir ihtimalle oylamaya katılmayacak. AP, MSP'yi ezmek amacında olduğu için, 
163. madde de yasa önerisine dahil olsa yine desteklemez. CHP'li milletvekillerinin oylamaya katılacağını ve bu yasa önerisini destekleyeceklerini umuyorum." 


Şefik Hüsnü... 


(Bastarafı 1. Savfada) yapılmayacağını çok iyi biliyordu. 

Şefik Hüsnü daima gerçeğe dayandı. Daima gerçeği araştırdı. Türkiye toplumunu tahlil etti ve devrimin görevlerini doğru olarak ortaya koydu. 

Şefik Hüsnü, bütün hayatı boyunca, emperyalizme karşı milli bağımsızlığı savundu. O, milli kurtuluş savaşımız- da da en ön saflarda emperyalizme karşı mücadele etti. Şefik Hüsnü' 
nün hayatı ve mücadelesi emperyalizme karşı kararlı mücadelenin tarihidir. Bugün milli bağımsızlığımıza göz diken sosyal-emperyalistler, sahte TKP ve onların yolunda yürüyenler bu yüzden Şefik Hüsnü ve onun yolunda yürüyenlere saldırıyorlar. 

Şefik Hüsnü, bugün sahte TKP'nin başında bulunan İ. Bilenlere karşı da kararlılıkla mücadele etti. 


Şefik Hüsnü'de maceracılığın zerresi yoktur, O her zaman işçilere, köylülere ve halka güven- di. Proletarya önderliğini, işçi-köylü ittifakını, milletlerin kaderlerini tayin hakkını ve enternasyonalizmi savundu. 

Şefik Hüsnü bugün de yaşıyor. Fikirleri ve mücadelesi halka ışık tutuyor ve bütün ömrü boyunca olduğu gibi bugün de milli bağımsızlık mücadelemizin en ön safında yer alıyor. 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel:26 54 37 


———— 


“"Açıklamama gerek yok. Fakat bu bölge üzerinde çıkar çatışmasına girmiş olan güçler var. 
Hepsi aynı güçleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Aslında bu bölgenin sorunları bölgenin kendi uluslarınca çözülebilir. Bu bölgeye dışardan karışıl- 


Gün Sazak'ın 


(Bastarafı 1. Sayfada) kağıda yazılmış. Ust tarafında Hatay, 5.8.1978 vazılı 

Sağ alt tarafta Hasan Altunay, Hatay Tekel Başmüdürü yazısı ve Altunay'ın imzasıyla, "T.C. 
Tekei “Genel Müdürlüğü 
Tekel Başmüdürlüğü" resmi damgası var. 

Sol altta ise bir onay: 
Azmi Öcal-MHP İl Başkanı. Bir de damga: "'Milliyetçi Hareket Partisi... 
İlçe Başkanı yazısı ve üç hilal'' Ayrıca Azmi cal ın imzası. 

Alta bir de not düşül- 


müş: 

''5.8.1978 

Sayın Gün Bey. 
Gençlik Kolları Başkanı Türkmen Beyle gönderdiğiniz 13 kişilik liste- yi Tekel Başmüdürü Hasan Bey'e verdik. Hasan Beyden aldığımız kesin cevap yukarıdadır. Emirlerinizi bekler, saygılar, başarılar. 

MHP Hatay İli Merke: İlçe Başkanı" 

Başkanın adı belli değil, ama imzası ve MHP Antakya Merkez İlçe Başkanlığı damgası mevcut. 

Hemen altında ise bir onay daha: 

Ahmet Yılmaz Bahadır, MHP 2. Başkanı. İmzası ve damgası 

Sağ tarafta ise Türkmen Dırdır'ın onayı ve şifreye benzer bir not: 

"“İmza) 

G.K. Bşk. 

MHP Gen, Mrk. 

Arş. Giz. Lb. Huuu. 
dev. BI. Kom. 191 


Mem. dos, 8-6. Sic. 
Genç. Kol." 
Anlamını o kestirmek 


güç. Ama anlaşılan bazı kısımları da var: Arşiv 
Gal a e Bölük Komutanı 191/ Memur Doşyası 8-6 Sicil Gençlik Kolları. 


EMİR YERİNE 
GETİRİLİYOR 

Hasan Altunay, iki ay sonra işlemin sonucu hakkında gene Gün Sazak'a bilgi veriyor. 

Gene antetli yazılmış. Tarih 
1978. 

"Sayın Gün Sazak 

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı 

Bahçelievler 3. cadde 
No. 43 

Ankara 

Sayın Hocam daha önce emir buyurduğunuz ve isim listelerini Hatay MHP Gençlik Kolları 
Başkanı Türkmen Dırdır ile gönderdiğiniz 13 kişiyi memuriyete : aldım ve, bu ay başında iş başı yaptılar. Küpurlarını imzalayıp vazifelerine başladılar. Yakında yani mart ayına doğru kadrolu işçi alınacak. Ben sizlere bilgi veririm, yeni emirlerinizi beklerim. Saygılarımla, 

Sayın Hocam.bu mektup elinize geçer geçmez muhafaza etmenizi ve hiç yabancı eline geçmesine meydan vermemenizi istirham edeceğim. Durumu size arz etmiştim" 

Altta gene Hasan Altunay'ın adı imzası, sıfatı, damgası ve Azmi Öcal' 
ın onayı var. 

Anlaşılan bu kez Hasan Altunay'ın içini biraz korku kaplamış, yaptığı işin kanunsuzluğun- dan dolayı. 

Yazının altında gene bir ek not: 

"6.10.1978 

Sayın Gün Bey, 

Tekel Başmüdürü Hasan Bey'in yukarıdaki beyanlarını aoğrularız. Baş- müdür bey bu durumu sayın genel başkanımıza duyurmanızı ister" i 

Altında gene Hatay İli Merkez İlçe Başkanının imza ve damgası. Gençlik Kolları Türkmen Dırdır'ın parafı, MHP 2. Başkanı 
Ahmet Yılmaz Bahadır'ın da imza ve damgası. 

Belgelerin fotokopileri yanda. Şimdi Tekel Bakanlığı, Tekel'deki sigara sıkıntısı ve içeriden bir baltalama olup olmadığı konusundaki araştırmasında bakalım bunu değerlendirecek mi? Bunu hem AYDINLIK Gazetesi hem de okuyucularımız hepbirlikte . izleyeceğiz. 


kağıda 
6-10 


, ANKARA BÜROSU: Meşrutiyât Čad. 32/8, 

Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 

Sefer iş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


dığı oranda, sorunların çözülmesi güçleşir. Bölünmeler artar. Biz Türkiye olarak bütün bölge ülkelerine bu yönde telkin- de bulunmaya çalışıyoruz." 

Ecevit, tertiplerin hedefleri arasına ister istemez ülkemizin de girdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: 

"Bu tür tertipler hangi kılıf altında, hangi 'saygıdeğer ve iddialı' ideolojik görüntü altında çıkar- sa çıksın, temelinde 'böl ve sömür' hareketinin bir belirtisidir. Bölgemiz ve bölgedeki uluslar kendi içlerinden bölünerek sömürülmek istenmektedirler. Bu sömürü oyununa karşı en başta ve en etki- li bir biçimde Türkiye karşı çıkacaktır ve çıkmaya devam edecektir." 

Atatürk milliyetçiliği- nin ırkçılığı reddettiğini, etnik ayrılıkları aştığını ve bağdaştırdığını belirten Ecevit, "'Sağcı görünerek ırkçılık yapmaya kalkışanların oyunları ve gayretleri, gücünü ve geçerliliğini kanıtlamış olan Atatürk milliyetçiliği karşısında etkisiz kalacaktır. Aynı şekilde Atatürk'ün layiklik anlayışı da tarih boyunca Türk ulusunu din ve mezhep yoluyla bölmek isteyenlere karşı en etkin önlemdir. Biz dışardaki bazı hareketlere özenilerek Türkiye'de de yapılmak istenen bu gibi bölücü veya Türkiye'yi çağın geri - sine çekici girişimler karşısında Atatürk'ün milliyetçilik ve layiklik anlayışıyla Türk devletinin ve ulusunun bütünlüğünü demokratik hukuk kuralları içinde koruyacağız." 

Türkiye'nin koşulları- nın Şili'ye ya da başka bir ülkeye benzemediğini belirten Başbakan, Türkiye'de bir Şili ömeğine ya da son zamanlarda başka bazı ülkelerde meydana gelen hareketle- 


Ecevit, (o "Bölücülüğe karşı müsamahalı davranan idarecilere karşı demokratik hukuk ilkeleri çerçevesinde hükümet olarak müsamahasız olacağız" dedi. 


» ADANA OLAYLARI 
Adana'da son günlerde sık sık meydana gelen olaylarla ilgili bir soruyu cevaplayan Ecevit, karşıt güçlerin uzun yıllardan beri bu bölgede üslendiklerini, Adana'yı bir çeşit hareket merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu bölgede meydana gelen olaylar üzerinde titizlikle duruyoruz. İçişleri Bakanımız da bu bölgeye giderek alınacak önlemler ve bu karşıt güçlerin tertiplerini ortadan kaldırmak için alınan ve'alınacak tedbirleri gözden geçirdi" dedi. 


DİĞER KONULAR 

Ecevit bedelli askerlik yasasının Milli Savunma komisyonu tarafından geri alınmasına ilişkin bir soruyu .cevaplarken, bu geri almanın tasarıdan vazgeçme anlamına gelmeyeceğini, komisyon- daki eleştirilerin ışığında yeniden değerlendirilerek meclise (o sevkedileceğini söyledi. 

Bir başka soru üzerine 


“de IMF ile ilişkilerin kop- 


madığını, umut verici bir aşamada bulundukları kanısını taşıdığını ancak kesin sonuç almadan açıklama yapmak istemediğini söyledi. IMF nin koşullarından biri olan devalüasyon konusundaki söruya ise cevap vermedi. 

Ecevit konuşmasında esnaf, sanatkar ve soförlerin kışkırtma sonucu direnişe geçmeye karar verdiklerini, ancak bu kışkırtmanın başarıya ulaşmadığını öne sürdü. 

Esnaf ve sanatkarları kışkırtmak isteyen çevrelerin şimdi de başka kışkırtmalara girişmeye hazırlandıklarını öne sürdü. 
Ecevit "İçinde bulunduğumuz zor ekonomik koşulları istismar etmek isteyen ve bu koşullardan çıkmak için almayâ başladığımız önlemleri engellemek isteyenlerin yeni kışkırtmalar yapmalarını da bekliyoruz. 
Şimdi bazı iş çevreleri üzerinde buna benzer kışkırtmalara girişenler olduğunu biliyoruz. Fakat biz bu kışkırtmaların da etkisiz kalacağına inanıyoruz" dedi. 

Ecevit trafik sorunu için alınacak önlemlerin süreceğini de sözlerine ekledi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 


0611/74 7038 


YURT DIŞI BÜROLARI: 


Bölücülük ve özgürlük 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
sahte solcu çetedir. 

İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü haberi yalanlıyor. Ama bu sırada CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu olayı Cumhurbaşkanına ulaştırıyor. Cumhurbaşkanının haberi üzerine gittiği bildiriliyor. 

Ardından bir haber daha: 

“Kızıltepe'de Şıvancılar bayrak açıp jandarma ile çatışmaya girdiler. Çatışma üç gün sürdü. Belediye Başkanı ailesiyle birlikte Ankara'ya kaçtı..." 

Hükümetten gene bir açıklama. Çatışma jandarmalarla kaçakçılar arasında meydana geldi, kaçakçılardan iki kişi öldü. 

Ama haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 

"Cizre'de peşmerge kılığında 1000 kadar Şıvancı gösteri yaptı..." 

Haberler dalga dalga yayılıp Ankara'ya ulaşıyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı yapılacak Milli Güvenlik Kurulu gündeminin en başına "bölücülük" maddesini ekletiyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu etrafhca tartışılıyor. 

Hemen ardından Emniyet Genel Müdürü Haydar Özkın aniden 4 günlük resmi bir ziyaret için Irak'a gidiyor. 

Sonra bir haber daha yayılıyor. 

"Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Genelkurmay Başkanı Org neral Kenan Evren Nisan ayında Irak'a gidecek..." 

Bu arada sıkıyönetimin yeniden uzatılması gereken tarihte yaklaşıyor. Ankara kulislerinde geçen defa sıkıyönetimin uzatılması sırasında Cumhurbaşkanının bölücülüğünün de sıkıyönetim ilan gerekçeleri arasında eklenmesini istediği söylentisi dolaşıyor. AP'nin bu istekten hareket ederek Cumhurbaşkanına mektup yazdığı ve bölücülük eklenmediği takdirde sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkma- ya karar verdiği söyleniyor. 

Doğu'dan Ankara'ya doğru esen bu rüzgar geçenlerde TİKP'nin hükümete yönelttiği sorularla birleştirilince etraf daha da aydınlanıyor. 

Jandarmanın yaptığı aramalarda ele geçirdiği binlerce tüfek, onbinlerce mermi ile ilgili 
haberler radyolardan yayınlanırken TİKP 6 
Martta yaptığı açıklamada Nusaybin yakınlarında bir mağarada bulunan 447 roketatar mermisinin, bunlarla birlikte getirilip de bulunamayan ağır ve hafif makinalı tüfeklerin ne için getirildiğini, kim tarafından ve nasıl gönderildiğini geçen yıl gazetemizde açıkladığımız güney sınırlarımızdan yurda sokulan 
40 bin makinalı tüfeğin nerede bulunduğunu 
soruyor ve hükümetten bu "yıkıcı ve bölücü" faaliyetlere karşı nasıl bir politika izlediğini, ne gibi tedbirler aldığını açıklamasını istiyordu. 

Gerçektende Doğu bölgesinde ve komşu ülkelerin sınır bölgelerinde önemli bir karışıklık hüküm sürüyor. 

İran'da Şah'a karşı gelişen halk hareketinden yararlanarak kendisine yakın bir yönetimi işbaşına getirmeyi uman, Irak'da bir darbe ile iktidarı ele geçirmeyi çabalayan Rusya bu girişimlerinin başarısızlığa uğraması üzerine yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. Aynı tehditle karşı karşıya bulunan üç Orta doğu ülkesi birbirlerine daha da yaklaşıyor. 

Ankara'da dolaşan bir habere göre Ho“: meyni. geçenlerde : Ankara'ya özel bir tems. 
silci gönderdi. Rusya'nın yıkicı faaliyetlerine karşı işbirliği yapılmasını istedi. 

Çok gizli tutulan bu ziyaretten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun da İran'la işbirliği yapılması görüşünü benimsediği öğrenildi. 

Ardından da bu çalışmaya Irak'ı da katmak üzere Evren ve Çetin'in Irak'a gitmesi kararlaştırıldı. 

Üç bölge ülkesinin bu tertipler karşısında birleşmesi çok olumlu bir gelişme. 


Bu gelişmeleri değerlendiren bir siyaset 


adamı, “Şimdi yapılacak iş böyle bir karı şıklığa ortam hazırlamada en önemli etkenlerden biri olan Doğu'daki halk üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması. Yani Doğu halkına özgürlük tanınması, buna karşılık da bölücülere ve yıkıcılara göz açtırılmamas. Hükümet ise tersi bir siyaset izliyor. Yı kıcılar ve bölücülerle uzlaşiyor. Onlara karşı yatıştırma siyaseti izliyor. Buna karşılık halk üzerindeki baskıyı artırıyor. Hükümetin politikası en çok kukla bir Kürdistan kurmak sevdasında olan özgürlük düşmanlarının işine yariyor. Bu siyaset değiştirilme li, halkı kazanıcı ve birleştirici bir politika izlenip yıkıcılığın ve bölücülüğün üzerine gidilmeli" diyor. 

Hükümetin ne yapacağını yakında göreceğiz. 


Sigara kıtlığının ardındaki gerçek 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
çok üzen bir takım üretim sıkıntıları oldu. Uldai -bazı işletmecilik sorunları var. Geçen gün Sayın Gümrük ve Tekel Bakanıyla bunu ayrıntılarıyla görüştük. Kendisi bazı engellemelerin olabileceği görüşünü paylaşıyor. Bunlar üzerine eğilmeye karar verdik." (Hürriyet Gazetesi ile söyleşi, 
25 Mart 1979) 

Ecevit eğilmeye karar verinceye kadar atı alan Üsküdar'ı geçmiş, kendi hükümeti döneminde MHP'li komandolar, Tekel'e onar onar doldurulmuş. 

Ecevit hükümetinin kurulmasından sekiz ay sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın emri ve Hatay Tekel Başmüdürü Hasan Altunay'ın kavli ile 13 MHP'li, Tekel'in memur sınavı kazandırtılarak göreve alınıyor. MHP İl Başkanı, İkinci Başkanı ve Gençlik Kolu Başkanı da, Ecevit Hükümetinin bir baş müdürünün Gün Sazak'ın emrini yerine getirdiğine tarıklık ediyorlar, mühürleri ve imzalarıyla, 

Vatandaş ise sigara kuyruklarında, ortadaki garipliği anlamaya çalışıyor : "Tütünler Tekel'in depolarında çürüyor, biz içeçek sigara bulamıyoruz. Bu nasıl iş?" 5 

Ecevit'in ancak hükümetin kurulmasından 18 
ay sonra şüphelenip üzerine, eğilmeye karar verebildiği bu garipliğin, sigara tıkanıklığının nedeni ortada; MHP'liler hâlâ Tekel'e doldurulmaya devam ediliyor. 

Hükümet, devlet içindeki MHP'lilere dokunamazken, bir yandan da TKP'lileri, sahte solcuları Kamu Kuruluşlarına dolduruyor. Karayollarında TKP'liler, Şıvancılar, Enerji Bakanlığında Kurtuluşçular, başka yerde Dev-Sol'cular vb. 
Kimbilir, belki de her konuda denge siyaseti izleyen hükümet, devlet dairelerinde de anarşinin iki kaynağını birden barındırarak denge kurmaya çalışıyor. 
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Pakistan'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


belirtildi. öteyandan önceki gün öğleden sonra Rawalpindi'de yapılan gösteriler sırasında polis binlerce kişilik gruba copla saldırdı. Gözyaşartıcı bomba attı. Liyakat Parkında Butto için dua etmek üzere toplanan göstericiler özellikle kadınlar polise taş atarak karşılık verdiler. Pakistan Halk Partisi yöneticileri Butto'nun isteği uyarınca, göstericilerden, şiddet olaylarına girişmemelerini istedi. 


ZİYA ÜL HAK'IN 
AÇIKLAMASI 


General Ziya ül 
Hak Butto'yu affetmemesinin nedenlerini ilk kez kamuoyunâ açıkladı. Ziya Ül Hak İngiliz televizyonuyla yaptığı görüşmede, infaz kararını (oonaylamasının Pakistan'ın çıkarlarına uygun olduğunu iddia etti. Hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığını göstermek istediğini ileri sürdü, Kararın ülke için birleştirici bir unsur cağını düşündüğünü söyledi. 

Öte yandan 
York Times" 
Butto'nun idamından bir önceki geceye kadar Ziya ül Hak'ın, 
Buttonun bağışlanmasına ya da idamına bir türlü karar veremediğini yazdı. Gazete, Ziya ül Hak'ın Butto'yu bağışlayarak, serbest kaldığında kendisinin karşısına dikilmesi tehlikesini göze almak ya da Butto'yu astırarak, Pakistan'da ve dünyada tepki ve karışıklıklara yol açmak ikilemiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. 


IRAN DIŞIŞLERİ 
BAKANI İDAMI 
KINADI 


İran Dışişleri Bakanı 
Kerim Sencabi, Butto' 
nun idam edilmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi. 

Kerim Sencabi, bu idamın, Pakistan'da kritik bir dönemi başlatacağını ve Pakistanlı generallerin, önemli bir yanlışlık yaptıklarını söyledi. " 


“New gazetesi, 


ABD... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


'ıRendmond'a dayanarak verdiği haberinde ABD'- nin Türkiye'ye vermeyi öngördüğü 300 milyon dolarlık askeri kredi ve 
ekonomik yardımı 500 
milyon dolara çıkarmaya hazırlandığını belirtiyor. 


ABD bundan birkaç 
hafta önce Türkiye'ye 1 
Ekimde başlayacak ABD mali yılı dış yardım programı çerçevesinde 300 
milyon dolar yardım yapmayı kararlaştırmıştı. 


Carter yönetiminin yetkilileri bu yardımın 
100 milyon dolarının, 
Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için kullanılacağını,kalan 
200 milyon dolarının da 
askeri amaçlarla verileceğini belirtmişlerdi. 


Rendmond haberinde 
ABD'nin , yardımı Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve İran olaylarından sonra Türkiye'nin artan stratejik önemi nedeniyle artırmaya hazırlandığını yazıyor. 


ABD Kongresinde kabul edildikten sonra gerçekleşecek olan yardımın ek 100 milyon doları ekonomik yardım için verilecek. Ayrıca 50 milyon dolarlık hibe şeklinde askeri yardım sağlanacak, Başka bir 50 milyon doların ise ABD Eximbank tarafından verilmesi amaçlanıyor. 


Bazı Sanayi ve Ticaret Odası yöneticileri bugün biraraya geliyor 


rüşlerım yer alacağı sap- 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Nisan ayı içinde yapılacak olan Sanayi Odaları Meclis toplantısının gündemini belirlemek üzere 
8 Sanayi Odası ile 3 Sanayi ve Ticaret Odasının yöneticileri bugün biraraya geliyor. 

Bugün yapılacak ön toplantıda, Sanayi. Odalart Meclisi Üyeleri toplantısının tarihi, hangi konuların görüşüleceği ve toplantı sonucunda hazırla- 

“nacak raporda hangi gö- 


Yurt içi 


Ch. des Cotes | 108 TI. (1 Aylık) 
1020 Renens 320TI. (3 Aylık) 
VD.) 645TI. (6 Aylık) 
Lozan 1290 TI. (1 Yillik) 


ne kadar sırt çevirdiğiniri bir ölçüsü olarak anlamhıdır. Hükümet, uluslararası para ve kredi piyasalarına 50-60 milyon dolarlık borçları ödemek için ürünlerimize rehin 
* koydurturken, ilişkiler yılan hikayesine dönerken OPEC üyesi 


kara, Adana, Ege Bölgesi, Eskişehir, Denizli, Kayseri Sanayi Odalarının Mec lis ve Yönetim Kurulları Başkanları ile Başkanvekilleri, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep Sanayi ve Ti- mu caret Odalarının da Meclis ve Yönetim Kurulları Başkanlık Divan Üyeleri katılacak. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


"Lavdi revizyonizm” 


i (Baştarafı 1. Savfada) bekleyiş bir son bulsa. Heyhat beklenen haber bir türlü okunmuyor! È 

Aslında Devrimci Halkın Yolu'nun hakkinı da yememek gerekir. Onlar değil miydi, o tarihi 
12 Kasım gecesi Tiran Dinamo Voleybol takımının İstanbul Spor Sarayındaki maçında "Lavdi Marksizem Leninizmit" diye flama açan ve “Parti—Enver” tezahüratıyla eşi görülmemiş “enternasyonalist” eylemde bulunan? (Bakınız Devrimci Halkın Yolu, sayı 51, 20 Kasım 1978) 

Manzarayı gözünüzün önüne bir getiriniz: Binlerce İstanbullu seyircinin karşısına elinizde Arnavutça "Yaşasın Marksizm-Leninizm"' yazılı filamayla çıkıyorsunuz. Besbelli ki, o filama, Marksizmi halk kitlesine sevdirmek için açılmiyor. Çünkü Türkçe değil, Sanırsınız Türkiye'- deki devrimi Tiran Dinamo takımı yapacak. 
Yalnız altı kişilik Arnavut voleybol takımına ve takımın idareci, antrenör ve masörüne hitap ediyor: "Lavdi Marksizem-Leninizmit"', 

Yoksa Halkın Yolcuları, bütün Türkiye halkını Marksist yaptılar, bir de Enver Hoca'nın yardımına mı yetişiyorlar? Arnavut vole ybolcularını yola getirmek de onlara kalmış. , 

Adamların emekçi halkla birleşmek, Türkiye halkının devrimci mücadelesine önderlik etmek diye bir meseleleri yok. Bütün çaba, Tiran Dinamo takımının Arnavutluk'a döndüğü zaman kendileri hakkında iyi bir rapor vermesi için. 

Bütün bunlar gülünüp geçilecek olaylar değildir, revizyonizmin devrimci harekette açtığı derin yaralardır. v 

Başka ülkelerde parti kurmak, başka ülkelerin partilerine akıl vermek, başka ülkelerin partilerine program yapmak, başka ülkeler için siyaset tespit etmek, başka ülkelerin partilerinin yöneticilerini tayin etmek ve değiştirmek: Bütün bunlar emekçi halkla birleşme ve devrim yap» ma çizgisinin zıddı olan revizyonist anlayışlardır. 

Kruşçev 1960'ların başında sahte TKP'yi kurdu ve başına Zeki Baştımar ile İsmail Bilen'i tayin etti. Böylece sahte TKP'nin tüzüğünün birinci maddesi de belirlendi: Kim Kruşçev ve Brejnevlerin gözüne daha çok girerse, mühür onda olacaktı. Yurdunu ve halkını on yıllardan beri terketmiş bir avuç sığıntının Bizans dehlizlerindeki ayak oyunlarını sahneleyen perde böyle açıldı. Onlarda olmayan tek kaygı, Türkiye'nin bağımsızlığı, emekçi halkın geleceği ve devrim davası idi. Tabii bütün bunların sonucu temel slogan: "Yaşasın Sovyetler Birliği" oldu. Çünkü partinin dayanağı bu, partideki iktidarı belirleyen bu, yaşamak ve her şey buna bağlı. 

Aynı hastalık, Arnavutluk'u kendilerine Kâbe edinenlere de bulaştı, Çünkü onların da meselesi halkla birleşmek ve 'değ'İm''değil, tekkeyi yaşatmak. Düz 

Devrimci parti olma ruhsatını başka ülkeden bekleyen, en sonunda "devrim" yapması * için başka ülkelerin tankını ve uçağını çağırır. 
Bugün ise bu cins tank ve uçaklar, Brejnev'in emrinde bulunuyor. İşte size en âlâsından bir karşı-devrim! 

Bir ülkenin devrimci partisinin hangi parti olduğuna, ne Moskova karar verebilir, ne Tiran, ne de başka bir ülkenin partisi! Tek yetkili ve karar sahibi, o ülkenin emekçi halkıdır. Devrimci Parti, emekçi kitlelerle birleşen partidir, yoksa başka ülkelerden ferman getiren parti değil, 

Aslında bütün bu olgular, Moskova'da ve Tiran'da oturanların niteliklerini de gösteriyor. 
Değilmi ki, onların bir parti hakkındaki ölçüleri, emekçi halkla birleşmek değil de, onların onayını kazanmaktır, revizyonizme battıklarının bundan açık bir kanıtı olamaz. i Gerçek enternasyonalistler, İstanbul Spor Sarayındakine benzer eylemleri, Arnavut yöne ticilerinin yaptıkları gibi "aferin bizim aslanla ra" diye karşılamaz. Tam tersine bu traji-komik durum karşısında acı acı düşünür. 

Arnavut yöneticilerinin gözüne girmek için yarışın sonu bakalım nereye varacak? Bu yarışta "lavdi revizyonizm" (yaşasın revizyonizm) filaması altındaki ipi ilk göğüsleyen, en büyük aferini Brejnev'den alacak. 

Gene de onlara teşekkür etmek gerekir. Ker] 


© kü saflarındaki devrimci çoğunluğun gerçekler 


görmesi için az şev vapmıyorlar. 


OPEC gene 


(Baştarafı 1. Savfada) 


çok zaman geçmedi. 
Baykal'ın Oo hüküme ise, OPEC'in can düş; 
Enerji Ajansı'na üyeliğin sürdürmekte ve bazen hükümet üyeleri tek tek, bazen de bütün hükümet koro halinde OPEC'e saldırmaktadır. ; 
OPEC ülkeleri Tü kiye'nin doğal dost dırlar. Ama bugün, b ülkeler Türkiye ile dost luğu tek taraflı olarak 


IMF ile 


Arabistan , Türki- 


tanacak. sürdürmek zorunda kal- 
*maktadırlar, 

Bugün yapılacak on Hükümet, Rusya'nın 

toplantıya İstanbul, An- kredi karşılığı petrol 


vermesini çok matah bir: şeymiş gibi reklam et mek değil, OPEC ve di ğer üçüncü dünya ülk lerinin dostluğuna ge ken değeri vermek tutü» takınmalıdır. Bı dostluğun ne büyük ola: naklar içerdiği o zamaı hükümet tarafından di anlaşılacaktır. 


ân 
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Değerli okuyucularımıza 


6 Nisan 1979 günü gazetemiz baskıya girmek üzereyken, İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanının bir tebligatını aldık. Orgeneral Necdet Üruğ imzalı tebliğde, gazetemizde yayınlanan "Bilinmeyen Sol"' dizisinin suç teşkil ettiği ileri sürülmekte ve bü diziye yarından (bugünden) itibaren derhal son vermediğimiz taktirde gazetemizin basımının ve yayınının yasaklanacağı bildirilmek tedir. 
Gazetemizin yasaklanmasını önlemek için, "Bilinmeyen Sol" yazı dizisinin yayınını durduruyoruz. 

Tebligat baskıya gireceğimiz sırada yapıldığı ve yayının bugün durdurulması istendiği için 8. sayfamızı boş çıkarmak zorunda kaldık. Siz okuyucularımıza karşı görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz. 

Sıkıyönetim Komutanlığının tebliğinin basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne ve kanunlara uygun olmadığı kanısındayız. 
Hele anarşiye karşı halk içinde barışı sağlamaya hizmet eden bir yazı dizisinin durdurulmasını, sıkıyönetimin ilan edilen amacıyla da bağdaştıramıyoruz. 

Halkı hedef alan faşist cinayet ve katliamların üzerine gidilmesi ve Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetleri ile mücadele edilmesi gerekirken, basın ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanması yoluyla ülkemize huzur ve barış getirilemez. 
Gazetemiz, Sıkıyönetim Komutanlığının kararına karşı yasal yollara başvuracaktır. i Saygılarımızla. 


Aydınlık 


